HUIS..

DOMINICUS

Mededelingen 26 april-3 mei 2026

Vieringen in het Huis van Dominicus

Dagelijks getijdengebed
In de Dominicuskerk worden dagelijks (behalve op zondagochtend) getijden gebeden. De lauden zijn
van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later), de vespers van 18.30-19.00 uur.

Komt u voor het eerst, wees dan 10 minuten véér aanvang aanwezig voor een korte uitleg. Kijk wel
eerst even op www.huisvandominicus.nl want soms gaan de getijden niet door, zoals op Koningsdag.
Welkom!

Zondag 26 april, 10.00 uur: Woord- en Communieviering

Voorganger Erik Borgman, lekendominicaan; lector Paul van Brakel; zang Will Kuijpers en Marjan
Meijer; begeleiding Nol van Beek; koster Jacqueline Neefjes; bloemen Anita Vermeire; koffie Will
Kuijpers

Dinsdag 28 april, 9.30 uur: WereldWake
Voorgangers Josien Folbert en Carolien Luijt

Vrijdag 1 mei

9.40 uur: Rozenkransgebed

10.00 uur: Woord- en communieviering
Voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan

Zondag 3 mei, 10.00 uur: Woord- en communieviering

Voorganger Boudewijn van Maanen; lector Walter Wernekinck; cantors Will Kuijpers, Marjan Meijer,
Fons Dijkman, Carlo Post, Otto Vervaart; begeleiding Marcel Bruins; koster Paul van Brakel; bloemen
Anita Vermeire; koffie Wil van Beijnen en Thea Veldkamp

Dinsdag 5 mei, 9.30 uur: WereldWake
9.30 uur Voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman

Vrijdag 8, 10.00 uur: Rozenkransgebed
Voorganger Leny Beemer, lekendominicaan

Zondag 10 mei, 10.00 uur: Woord- en communieviering
Voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan; lector; cantors Will Kuijpers en Boudewijn van Maanen,;
begeleiding Marcel Bruins; koster Frans Middelham; bloemen Hanneke van Dijk; koffie Ans Zegers

Activiteiten

Huiskamer van Dominicus — Taalles

ledere dinsdag, 10.00-12.00 uur

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. We drinken koffie en wisselen
verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. ledereen is van harte welkom.

Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Kunst in de Dominicuskerk

Koningsdag 27 april, 10.00-15.00 uur

Vijftien kunstenaars uit Oog in Al en nabije omgeving exposeren hun werk in de Dominicuskerk. Loop
vooral even naar binnen om te kijken. En er is nog meer te doen:


http://www.huisvandominicus.nl/

e Doneer 5 euro voor Giro 555 en zoek een kunstwerkje uit

e Kinderspeurtocht

e Laat een portret tekenen

e Kraam met kaarsen en kunstnijverheid (Stichting Reinaerde)

Buiten organiseert de Wijkvereniging een kindervrijmarkt. Vanaf 15.00 uur live muziek op het kerkplein.
Plaats: Dominicuskerk, Handelstraat

Toegang: gratis

Geen gehoor — Zomaar zingen in de Dominicuskerk

Dinsdag 5 mei, 19.30-21.15 uur

Zo'n vijftig mensen, van 12 tot 80 jaar, zingen de eerste dinsdagavond van de maand in de
Dominicuskerk. Zomaar wat mensen, die zomaar wat zingen: van Bob Dylan en Dolly Parton tot Leonard
Cohen en U2. Er is een pianist en soms neemt iemand een gitaar of ander instrument mee. Bij 'Geen
Gehoor' gaat het puur om plezier hebben, een avondje lekker met elkaar zingen en kletsen tijdens de
koffie.

Plaats: Dominicuskerk, Handelstraat, Utrecht

Vervolg: iedere eerste dinsdag van de maand

Kosten: geen

Vogels in Oog in Al — Utrecht Lezing door Cees de Jong

Woensdag 6 mei, 14.00-16.00 uur

Na ruim 40 jaar educatieve, leidinggevende en bestuurlijke ervaring in de groene onderwijskolom (vmbo-
mbo-hbo) zet bioloog Cees de Jong zich 2022 in voor de bescherming van natuur, landschap en
cultureel erfgoed in en rond Utrecht. Hij is zowel bestuurlijk als in het veld actief in en voor stichtingen &
verenigingen op dit gebied. Vanuit de ‘Vrienden van Fort bij Rijnauwen’ codrdineert en verzorgt hij in
samenwerking met Staatsbosbeheer het Monitorprogramma Biodiversiteit en natuurcursussen op het
fort. In zijn Utrecht Lezing zal hij ons vertellen over de natuur in Oog in Al en vooral over de vogels.
Plaats: Refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1

Kosten: €7,50/U-pas €5,— (incl. consumptie)

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Wachten — Leesclub rond het boek van Dirk de Wachter
Woensdag 6 mei, 20.00-21.30 uur
Ik trek mij terug en wacht. / Dit is de tijd die niet verloren gaat: / iedre minuut zet zich in toekomst om.
(Vasalis, uit ‘Eb’) Wachten is niet passief, wachten is zonder verwachting de toekomst toelaten, wachten
op wat zich aandient. In vertrouwen. In zijn nieuwe boek neemt psychiater Dirk de Wachter stelling tegen
de snelheid en het ‘waardenloze’ van deze tijd. Daartegenover: zachte waarden. Wachten. ‘Stil maar,
wacht maar, alles wordt nieuw’.

Vier avonden onthaasten, rustig lezen en elkaar inspireren tot een rijke traagheid. Begeleider is
Frank de Munnik, docent aan het HKU Utrechts Conservatorium, buurtgenoot en verwoed lezer.

Plaats: refter Dominicuskerk, Handelstraat
Data: woensdag 6, 13, 20 en 27 mei
Kosten: gratis; aanschaf boek (€24,99)
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Tussen Hemel en Aarde — Luisteravonden met Frank de Munnik

Donderdag 7 mei, 19.30-21.30 uur

Samen luisteren naar muziek en stilte in de sfeervolle dagkapel van de Dominicuskerk is een bijzondere
ervaring. Frank de Munnik, maker van het succesvolle radioprogramma ‘Tussen hemel en aarde’ deelt
zijn muzikale ontdekkingen. Hij laat (veelal religieuze) muziek horen, van Middeleeuwen tot nu, rond een
thema of passend bij de tijd van het kerkelijk jaar.

Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Vervolg: na de zomermaanden, eerste donderdag van de maand
Toegang: gratis, een vrijwillig bijdrage wordt op prijs gesteld

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
tel. 030 293 2 45 (b.g.g. voicemail inspreken), info@huisvandominicus.nl
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