
Vieringen in onze kerk 1 april t/m 14 mei 2026 
 

(woensdag 1 april 19:00 u. i.v.m. de Goede Week: GÉÉN Rozenkransgebed!) 
- Witte Donderdag 2 april 19:00 uur Eucharistieviering met pastor Paul  
 Brenninkmeijer en emeritus pastoraal werker Hans Harmsen,  
 m.m.v. GerBerJan. Collecte en inzameling levensmiddelen voor  
 mensen in de Geloofsgemeenschap die het goed kunnen gebruiken. 
 Na de viering is er een half uur de gelegenheid tot aanbidding van  
 het Allerheiligste in de Mariakapel. 
- Goede Vrijdag 3 april 15:00 uur Kruisweg met vast team en  
 Samenzang. Vooraf gelegenheid om bloemen te kopen om te  
 gebruiken bij de huldiging van het kruis tijdens de viering. 
- Paaszaterdag 4 april 21:00 uur Paaswake, Eucharistieviering met  
 pater Roland Putman ofm en emeritus pastoraal werker Hans  
 Harmsen m.m.v. GerBerJan. Extra collecte voor het Vastenproject 
 van de parochie. 
- Paaszondag (1e Paasdag) 5 april 11:00 uur Eucharistieviering met  
 pastor Koos Smits m.m.v. Diversity (met de Surinaams-Antilliaans 
 E.A. - gemeenschap). Extra collecte voor de PCI. 
- Paasmaandag (2e Paasdag) 6 april 10:30 uur Eucharistieviering  
 volgens de Byzantijnse ritus met vader Paul Brenninkmeijer  
 m.m.v. Wladimirskaja (met de Byzantijnse Gemeenschap). 
 

- woensdag 8 april 19:00 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel. 
- zondag 12 april 11:00 uur Woord- en Communieviering met Harm  
 Goris en Arjan Braam m.m.v. GerBerJan. 
 

- zondag 19 april Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus  
 met vader Paul Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja met de  
 Byzantijnse Gemeenschap.  
 

- zondag 26 april 11:00 uur Eucharistieviering met pastor Koos Smits 
 m.m.v. Diversity met de Surinaams – Antilliaans E.A.  
 Gemeenschap. 
 

- zondag 3 mei 11:00 uur Eucharistieviering met pastor Koos Smits  
 m.m.v. een cantor. Extra collecte voor Inloophuis het Knooppunt  
 i.v.m. de 35e verjaardag op 13 mei. 
 

- woensdag 6 mei 19:00 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel. 
- zondag 10 mei, 1e H. Communie, 11:00 uur Eucharistieviering met  
 pastor Gauthier de Bekker m.m.v. GerBerJan. Extra collecte voor  
 het goede doel van de eerste communicanten. 
 

- donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, 11:00 uur Eucharistieviering  
 met pater Jan van Dril osa met Samenzang. 
************************************************************************************************************************************************************************** 

Intenties / informatie Byzantijnse viering: contact opnemen met secretaris 
Dorine Sweere, e-mail wladimirskajautrecht@gmail.com/tel. 06-504 315 61 
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Informatieblad 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
H. JOHANNES de DOPER - 

H. BERNARDUS 
Oranje Nassaulaan 2 

3523 VR  Utrecht 
telefoonnummer: 030-288 02 12 

e-mailadres: johannesbernardus@katholiekutrecht.nl 
website: www.katholiekutrecht.nl/johannesbernardus 

(voor pastorale zorg neemt u contact op met het secretariaat 030- 254 61 47) 
(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart, tel: 06 – 512 936 31) 

*************************************************************** 

7                                                                              april 2026 
redactie: Madeleine Bogaerts 

************************************************************** 
Wilt u deze informatie en eventueel vaker informatie van onze geloofsgemeenschap per 
e-mail krijgen? Dan kan dat. Graag een berichtje naar: madeleinebogaerts@gmail.com 
********************************************************************** 
 

Lieve mensen,  
 

Bij het uitkomen, en hopelijk door iedereen ontvangen, van dit blad zitten 
we midden in de Goede Week, bijna Pasen. Wij wensen u alvast van harte 
Zalig Pasen! 
 

We zijn ons aan het voorbereiden op het grote feest volgende maand. Op 
zondag 17 mei bestaat namelijk ons kerkcentrum al weer 35 jaar (het 7e 
lustrum)! Dus, tijd voor een feestje. Ideeën genoeg, maar die moeten ook 
uitgewerkt worden. Zie ook op pagina 3. Daar wordt een klein tipje van de 
sluier alvast opgelicht. 
 

Op woensdag 13 mei bestaat Inloophuis ’het Knooppunt’ ook 35 jaar! Dus 
ook daar is het feest. In de eerste jaren heette het ‘het Winkeltje’, o.a. 
gerund door pastoraal werker Paulus van Mansfeld, en zaten ze in een 
ruimte aan Zevenwouden. Dit inloophuis is ontstaan uit een samenwerking 
van onze kerken (H. Johannes de Doper en H. Bernardus van Clairvaux) 
met de v.m. Marcusgemeente en heeft intussen een vaste, mooie plek 
gekregen in de Musketon. Het wordt zeer goed bezocht en wekelijks is er 
de uitgifte van de goederen van de Voedselbank voor Hoograven en 
Lunetten. Zij gaan het ook vieren (zie ook voor een beetje voorinformatie 
pagina 3). 
 

 
Wij wensen u een mooie, inspirerende Goede Week en hele 
zonnige, geweldig fijne Paasdagen. Alle goeds en veel 
gezondheid, 
 

    Elly, Hans, Harm, Josta, Miriam, Riet en Ton 



Het Kerkcentrum is open op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend: 
10:00 – 12:00 uur. U kunt terecht voor een kopje koffie of thee, een 
praatje, een bezoek aan de Mariakapel voor gebed, meditatie, een kaarsje 
opsteken. U kunt misintenties opgeven, ook telefonisch: 030-2880212, of 
een envelop in de bus van de kerk met er op ‘INTENTIE’ en er in €11,-, een 
briefje met datum en naam. Uiterlijk vrijdagochtend vóór de viering!  

*********************************************************************************** 

AGENDA 
 

De Geloven Nu 60+ groep komt vrijdag 10 april bijeen van 14:00 – 
16:00 uur, o.l.v. diaken Jouke Schat. Inloop vanaf 13:45 uur. Nieuwe 
mensen blijven van harte welkom. Info en opgave bij Madeleine Bogaerts, 
e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com.  
 

Zaterdag 11 april staat de oudpapiercontainer op het 
parkeerterrein achter de Musketon in Lunetten. De bak is open van 
08:00 - ± 18:00 uur. Van 10:00 – 14:00 uur staan er vrijwilligers bij 
om uw oud papier aan te pakken.  
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
maandagen 13 april (niet op 6 april, i.v.m. 2e Paasdag) en 11 mei (niet 
op 4 mei i.v.m. Dodenherdenking!) om 10:00 uur. Na afloop kunt u elkaar 
ontmoeten onder het genot van koffie of thee in de Willibrordkamer. 
 

De Geloven Nu 30 – 60 groep komt NIET op dinsdag  14 april bijeen, 
maar wel dinsdag 21 april van 19:45 -  21:15 uur, o.l.v. diaken Lex 
Janssen. Inloop vanaf 19:30 uur. Info bij Florence van Wulfften Palthe – de 
Graaff, e-mail: fhdegraaff@gmail.com  
 

Vrijdag 24 april: Grote Kerkschoonmaak!  
U bent van harte uitgenodigd om vrijdag 24 april mee te helpen 
bij de schoonmaak in de kerk. Alles waar de schoonmaakgroep 
tijdens het jaar niet of nauwelijks aan toe komt zal gepoetst 
gaan worden’, buiten en binnen. Start om 9:00 uur. Afsluiting 

om 12:00 uur met een kop soep en een broodje. Met tussendoor een 
koffiepauze met wat lekkers. U hoeft niet klokslag 9:00 uur op de stoep te 
staan. Al kunt u maar één uurtje, u bent van harte welkom! Informatie bij 
Ton van Schaik: 06-21536725. 
 

Maandag 4 mei, Dodenherdenking 
Dit jaar herdenken we 81 jaar Vrijheid met de 
Dodenherdenking op 4 mei bij de Vrijheidsboom, hoek ’t 
Goylaan en Julianaweg. Ook wij zullen met afgevaardigden 
van de Nicolaï-wijkgemeente bloemen neerleggen. De stille 
tocht begint om 19:30 uur en vertrekt waarschijnlijk weer bij het voormalig 
Marcuscentrum aan de Wijnesteinlaan. U bent van harte uitgenodigd om 
mee te lopen en anders rechtstreeks naar de Vrijheidsboom te komen. Het 
geheel wordt opgeluisterd met muziek. Om 20:00 uur: 2 minuten stilte. 
Gevolgd door enkele toespraken. Daarna kan men bloemen neerleggen. 
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Jaarrond inzamelingen / EXTRA COLLECTES APRIL 2026 
 

1. Het hele jaar staat de kar in de hal voor de Voedselbank in Lunetten (voor 
Lunetten en Hoograven), voor de inzameling van o.a. houdbare 
levensmiddelen en verzorgingsproducten met een busje voor financiële 
bijdragen. U kunt uw geldelijke bijdrage ook overmaken op: NL34 TRIO 0338 
5215 69 t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht o.v.v. Voedselbank Lunetten. 
 

2. Actie Kerkbalans 2026 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ 
De informatie-envelop ligt op het schap in de hal van de kerk. Het is mogelijk 
om het hele jaar bij te dragen. Het is nodig en van harte welkom. 
 

3. Paaszaterdag 4 april extra collecte voor het Parochiële 
Vastenactieproject: Gevangenen helpen in Bolivia. Het is één van de 
werken van Barmhartigheid! U kunt bijdragen door mee te doen aan de collecte 
of door overmaking op rekeningnummer NL 70 INGB 0000278896, t.n.v. 
Parochie St. Martinus o.v.v. ‘Vastenactie 2026’ 
 

4. 1e Paasdag, zondag 5 april, is de extra collecte voor de PCI. Dit is de 
Parochiële Caritas instelling, die met uw bijdrage mensen, die het nodig 
hebben, in onze eigen parochie ondersteunt. Of overmaken op IBAN NL 70 
INGB 0000278896, t.n.v. Parochie St. Martinus o.v.v. ‘collecte PCI’. 
 

5. Zondag 26 april extra collecte voor het Fonds Priesteropleiding 
Aartsbisdom Utrecht, i.v.m. Roepingenzondag. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op: rekeningnummer NL 70 INGB 0000278896, t.n.v. Parochie St. 
Martinus, o.v.v. ‘Fonds Priesteropleiding’ of rechtstreeks op IBAN NL64 ABNA 
0810 4964 88 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht  
 

6. Zondag 3 mei extra collecte voor Inloophuis ‘het Knooppunt’ in Lunetten. 
Woensdag 13 mei bestaat het Knooppunt 35 jaar, een jubileum! Wij feliciteren 
hen van harte en willen hen graag fêteren, daarom deze extra collecte op 
zondag 3 mei. Zij zullen het kunnen gebruiken voor de aanschaf van 
bijvoorbeeld koffie (die aardig in prijs is verhoogd), of wat lekkers bij koffie of 
thee, of vers fruit. U kunt uw bijdrage ook overmaken op : rekeningnummer NL 
70 INGB 0000278896, t.n.v. Parochie St. Martinus, o.v.v. ‘het Knooppunt’ 
 
******************************************************************************************************************************* 

Financiën: Bijdragen voor Kerkbalans: rekeningnummer NL 87 INGB 0000 0193 09, 
t.n.v. Parochie St. Martinus  
Andere bijdragen zoals voor collecten, rouw- en trouwdiensten op rekeningnummer 
NL 70 INGB 0000 2788 96, t.n.v. Parochie St. Martinus, o.v.v. ‘waar het voor is’. 
****************************************************************************************************** 

Collecten en opbrengsten ook voor derden in maart 2026: 
- de geloofsgemeenschap/parochie:   €.465,50 
- Vastenactie:      €.645,90 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel:  €.  51,40 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank:  €.  41,90 
******************************************************************************************************* 

Sluitingsdatum kopij Johannes - Bernardus-Informatie mei 2026, nr.8 
Kopij uiterlijk zaterdag 2 mei per e-mail naar madeleinebogaerts@gmail.com of op 
papier in het brievenbakje van de redactie in het kerkcentrum. Iets voor Martinus+ 
(van belang of informatief voor de hele parochie) jaargang 4 nr. 8 graag mailen 
naar het voornoemd e-mailadres, uiterlijk zondag 19 april, info voor periode 6 mei 
t/m 7 juni 2026. 
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TERUGBLIK 
 

Vrijdag 6 maart: KOEK EN ZOPIE EN GEZELLIGHEID 
 

Een winters thema op een heerlijke lentedag. 
 

Er waren zo'n 45 deelnemers op onze 
uitnodiging afgekomen. Om 11.00 uur hield 
Hans Dirksen een woord van welkom. 
Daarna sprak Hans Harmsen een gebed uit en 
sprak over het geweld en de oorlogen die weer 
oplaaien met een verwijzing naar het woord 
van Jezus "Zalig de vredestichters, want zij 

zullen kinderen van God genoemd worden". Aansluitend zongen we het lied 
"Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd". 
 

En toen was er actie! Ieder kreeg een A4tje en moest daarmee de kerk 
rond om letters te verzamelen. Als alle letters waren ingevuld kon er een 
zin mee worden gemaakt. Dat was best nog ingewikkeld. Zowel om alle 
letters te vinden (ze zaten overal verstopt) als om een goede zin hiermee 
te maken. Uiteindelijk werd het dus: "koek en zopie en gezelligheid". 
Je zou er honger van krijgen! 
Gelukkig liet het eten niet te lang op zich wachten. Erwtensoep en heerlijke 
stamppotten met worst en gehaktballen! Het werd een gezellig heen en 
weer lopen voor nog een beetje stamppot en de laatste stoofpeertjes.  
 

Onder de bezielende leiding van Hans speelden we `s middags nog een 
paar potjes (lente)bingo met leuke paasprijsjes. 
En natuurlijk mocht ook het advocaatje met slagroom niet ontbreken! 
 

Het was een leuke dag. Voor herhaling vatbaar! 
 

Gemma Peek     (foto: Jan Arie van Garderen) 
+++++++ 

Over de lekenvoorgangers 
Harm Goris gaf in de pastorale column in het Martinus+ Magazine van 
begin dit jaar aan, dat het wrong als lekenvoorganger zonder zending van 
de bisschop. Pastoor Boogers zei begin maart jl. in de viering dat ze in onze 
parochie heel blij zijn met de lekenvoorgangers. Dat het mooi is dat er 
mensen zijn die deze belangrijke taak op zich hebben willen nemen. De 
redactie heeft om een reactie gevraagd: 
 

Lekenvoorgangers 
Sinds een paar jaar gaan Maddy Lie-A-Lien, Arjan Braam en Harm Goris 
een paar keer per jaar voor in de zondagse viering. Vanaf het begin doen 
ze dat met medeweten van het pastoraal team van de Martinusparochie, 
maar het team had nog niet in het openbaar laten weten ermee in te 
stemmen. In de viering van zondag 1 maart heeft pastoor Hans Boogers 
nadrukkelijk gezegd dat heel het pastoraal team van harte Maddy, Arjan en 
Harm ondersteunt als lekenvoorgangers. 
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ALVAST VOOR IN UW AGENDA: MEI, FEESTMAAND 
 

Op 13 mei bestaat inloophuis Het Knooppunt in Lunetten 35 jaar. Dit 
inloophuis is opgericht door de kerken. Al 35 jaar schenken we in deze 
huiskamer van Lunetten koffie, thee en aandacht aan vaak kwetsbare 
mensen die binnenkomen. Dat jubileum vieren we op zaterdag 13 juni in 
buurthuis De Musketon met de vrijwilligers en de gasten. 
 

Zondag 17 mei beleeft ons Kerkcentrum het 7e lustrum/35 jaar! Zet 
het vast in uw agenda. We gaan het goed vieren en u bent van harte 
welkom om mee te doen. 
Inloop met koffie en thee;  
Eucharistieviering met als voorganger pastoor Hans Boogers;  
Lunch; 
Daarna wordt er gestreden om de JOB Bokaal en zingen we met elkaar de 
35 voorbije jaren lof toe in een sing-a-long die ons  nog lang zal heugen. 
We gaan er een gezellige feestdag van maken en verheugen ons op uw 
komst. 
NB. - Het programma loopt van ca. 10.00 tot ca. 15.00 uur. 
      - U kunt op verschillende tijdstippen aan - of afhaken. 
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
 

Informatie m.b.t. VIERINGEN komende periode: 
 

* Woensdagen 8 april (niet 1 april i.v.m. de goede Week!) en 6 mei om 
19:00 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel. 
 

* Vieringen in het weekend: elke zondagochtend 11:00 uur;  
Op de 3e zondag, 19 april, Eucharistie Byzantijnse ritus om 10:30 uur. 
 

* Aankomende 1e Communicanten vieren mee 
Sinds begin februari 2026 komt een groepje van 8 kinderen, die zich 
voorbereiden op hun 1e H. Communie, met ons meevieren in de 
zondagviering. Zo ook nog op 12 april. De 1e Communieviering zal 
plaatsvinden op zondag 10 mei, 11:00 uur. Wij wensen hen een hele 
goede, mooie voorbereidingstijd. 
 

******************** 
 

Paaskaars 2024 in gebruik genomen 
 
Van Frans Joosten kregen we deze foto toegestuurd, 
met de mededeling, dat onze Paaskaars van 2024 in 
het Stiltecentrum op Hoog Catharijne in gebruik is 
genomen. 
Zo zien we dat er goed gebruik wordt gemaakt van 
onze ‘oude’ Paaskaars. 
Sinds enkele jaren gaat onze Paaskaars, nadat we de 
nieuwe met Pasen in gebruik hebben genomen, naar 
het Stiltecentrum. Daar zijn ze er erg blij mee. 
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Nogmaals: VIERINGEN en BIJZONDERHEDEN IN DE GOEDE WEEK 
 

- Witte Donderdag 2 april 9:00 – 10:30 uur: zoals elk jaar de Paasviering  
 van de St. Jan de Doperschool in onze kerk.  
- Witte Donderdag 2 april 19:00 uur Eucharistieviering met pastor Paul  
 Brenninkmeijer en emeritus pastoraal werker Hans Harmsen,  
 m.m.v. GerBerJan. Na de viering is er een half uur de gelegenheid  
 tot aanbidding van het allerheiligste in de Mariakapel. 
- Goede Vrijdag 3 april 15:00 uur Kruisweg met vast team en  
 Samenzang. Met bloemenhulde aan het kruis. 
- Paaszaterdag 4 april 21:00 uur Paaswake, Eucharistieviering met  
 pater Roland Putman ofm en emeritus pastoraal werker Hans  
 Harmsen m.m.v. GerBerJan.  
- Paaszondag 5 april 6:15 uur: Paasjubel “Utrecht viert  Pasen!’ bij  
 zonsopgang: samen zingen; bidden; luisteren naar het  
 paasevangelie; de Domklokken luiden het paasfeest in; na  
 afloop ontbijt in de Domkerk (voor wie wil) 
 PLAATS: Domplein, Utrecht; ORGANISATIE: Protestantse Gemeente  
 Utrecht en Sint-Martinusparochie Utrecht. 
- Paaszondag (1e Paasdag) 5 april 11:00 uur Eucharistieviering met  
 pastor Koos Smits m.m.v. Diversity en met de Surinaams- 
 Antilliaans E.A. - gemeenschap.  
- Paasmaandag (2e Paasdag) 6 april 10:30 uur Eucharistieviering  
 volgens de Byzantijnse ritus met vader Paul Brenninkmeijer en  
 diaken Wim Tobé m.m.v. Wladimirskaja en met de Byzantijnse  
 Gemeenschap. 
 

Verder: 
 

- Inzameling geld en goederen op Witte Donderdag 2 april 
 

Voor de viering van 19.00 uur op Witte Donderdag houden we een 
inzameling van levensmiddelen, zodat wij daarvan pakketten kunnen 
samenstellen die gebracht worden bij mensen die het heel goed kunnen 
gebruiken. U kunt uw bijdrage natuurlijk ook eerder in het Kerkcentrum 
brengen rondom de vieringen en door de week tijdens de 
ochtendopeningen van de kerk. Ook financiële giften zijn van harte 
welkom. Graag in een envelopje met daarop voor Witte Donderdag 
(eventueel in de brievenbus). 
 

JoB-beraad 
 

- Bloemen kopen voor de huldiging op Goede Vrijdag 3 april  
 

Voor aanvang van de viering van 15:00 uur kunt u bloemen kopen in de 
hal van de kerk. Tijdens de Kruiswegviering is er een moment de 
gelegenheid om bloemen bij het kruis te leggen. Er zijn diverse bloemen, 
met een prijskaartje, waaruit u kunt kiezen. Graag gepast betalen. De 
bloemen worden gebruikt voor de versiering van de kerk met Pasen. 
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- Sponsors voor de Paaskaars (2026) gezocht 
 

De Paaskaars 2026 is besteld. We zijn weer op zoek naar sponsors 
voor deze kaars voor onze geloofsgemeenschap. 
Mensen die geïnteresseerd zijn of meer willen weten kunnen contact 
opnemen met een van de leden van het JoB-beraad. 
U kunt ook een bijdrage in een envelopje doen en in het postbakje 
van Harm Goris (de budgetbeheerder van onze 
geloofsgemeenschap) in ons kerkcentrum leggen of in de 
brievenbus van de kerk met vermelding ‘voor de Paaskaars’. U kunt 
ook uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 70 INGB 
0000278896, t.n.v. Parochie St. Martinus, o.v.v. ‘Paaskaars JoB 
2026’. Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

- Sponsors gezocht voor de bloemenversiering in de kerk met Pasen 
 

Elk jaar wordt onze kerk voor Pasen prachtig versierd 
door de bloemengroep en voornamelijk met de 
bloemen die verkocht zijn op Goede Vrijdag vóór de 
vieringen. Dit jaar hebben we echter maar één 
viering, de Kruisweg, in de middag. Daarom deze 
oproep voor sponsoring van de bloemen voor Pasen. 
U kunt ook een bijdrage in een envelopje doen en 
afgeven of in de brievenbus van de kerk stoppen met 
vermelding ‘voor de bloemen voor de Paasversiering’. 
U kunt ook uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer: NL 70 INGB 0000278896, t.n.v. 
Parochie St. Martinus, o.v.v. ‘Paasbloemen JoB 2026’. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 

***************************************** 
- Paasklokken uit Rome (even een klein verhaaltje) 
 

Hebben ze dat u vroeger ook verteld, dat de eieren met de 
Paasklokken uit Rome kwamen? Dus niet door de paashaas gebracht werden? 
Het verhaal: Op de avond van Witte Donderdag vertrekken de klokken naar 
Rome, het Vaticaan om de paaseieren op te halen. De klokken worden tegen de 
vooravond van Pasen terugverwacht. De uitleg van het verhaal: de klokken 
‘verlaten’ de kerken tussen Witte Donderdag en Pasen: Tijdens Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag worden de kerkklokken nergens geluid. We zijn dan eigenlijk 
in de rouw. We herdenken op deze dagen dat Jezus aan het kruis is gestorven 
en daarna werd begraven. Er is nergens een Mis, er zijn geen huwelijken of 
doopsels en er is zo weinig mogelijk versiering in de kerk. De kaarsen en de 
godslamp worden gedoofd om de afwezigheid van Jezus te symboliseren. Dit 
draait helemaal om met Pasen, de verrijzenis, Jezus leeft weer! Alle versiering 
komen terug, de kaarsen gaan weer aan, de Mis wordt uitbundig gevierd. De 
klokken zijn terug, mét paaseieren. Deze eieren staan symbool voor de 
verrijzenis van Jezus: in een ei zit nieuw leven,  net zoals Jezus opnieuw leeft. 
 

************************************************** 

Wilt u dit blad in kleur ontvangen? Mail: madeleinebogaerts@gmail.com 
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