
  
 
 
 
 
 

Mededelingen 22 maart-5 april 2026 
 

 
Vieringen in het Huis van Dominicus 
 
Dagelijks getijdengebed 
In de Dominicuskerk worden dagelijks (behalve op zondagochtend) getijden gebeden. De lauden zijn van 
8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later), de vespers van 18.30-19.00 uur. Tijdens de veertigdagentijd is er 
in plaats van de dagelijkse vespers om 19.00 uur een oecumenische vespers die een wat andere vorm heeft.  
 Komt u voor het eerst, wees dan 10 minuten vóór aanvang aanwezig voor een korte uitleg. Kijk wel eerst 
even op www.huisvandominicus.nl want soms gaan de getijden niet door. Welkom! 
 
Zondag 22 maart, 10.00 uur: Woord- en communieviering 
Voorganger diaken Lex Janssen; lector Corine Willemsens; cantor Lieneke de Klerk; begeleiding Marcel 
Bruins; koster Paul van Brakel; bloemen Hanneke van Dijk; koffie Will Kuijpers 
12.00 uur Doopviering, voorganger diaken Lex Janssen 
 
Dinsdag 24 maart, 9.30 uur: Wereldwake 
Voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 
 
Woensdag 25 maart, 19.00 uur: Oecumenische vespers  
Voorgangers Team Oecumene; begeleiding Marcel Voorhoeve 
 
Zondag 29 maart. Palmpasen, 10.00 uur: Eucharistieviering en zegening palmtakken 
Voorganger pater J. Essing o.p.; lector Anita Vermeire; zang Ouderkoor o.l.v. Christian Boel; begeleiding Nol 
van Beek; koster Hans Wiegers; bloemen Grace Fausto; koffie Arie Hollart 
 
Dinsdag 31 maart, 930 uur: Wereldwake 
Voorgangers Hans Beemer en Otto Vervaart 
 
Woensdag 1 april, 19.00 uur, Viering van Inkeer: Oecumenische Boeteviering 
Voorgangers Team Oecumene; begeleiding Marcel Bruins; koster Frans Middelham 
 
Donderdag 2 april, Witte Donderdag 
19.00 uur Eucharistieviering in de Aloysiuskerk 
21.00 uur Wake in de Dominicuskerk 
Voorganger Erik Borgman, lector Hanneke van Dijk; cantors; begeleiding Marcel Voorhoeve; bloemen Anita 
Vermeire 
 
Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag  
15.00 uur Kruisweg  
Voorganger Erik Borgman en Anita Vermeire; zang Annemarie Reinders en Otto Vervaart; begeleiding Marcel 
Voorhoeve; koster Hans Wiegers  
19.00 uur Aanbidding van het Kruis, samen met de Antoniusgemeenschap en De Wijkplaats 
Voorgangers Erik Borgman en oecumenisch team; cantors; begeleiding Marcel Bruins; kosters Frans 
Middelham en Hans Wiegers; bloemen Hanneke van Dijk 
 
Zaterdag 4 april, Paaswake 
21.00 uur Eucharistie in de Aloysiuskerk 
 
Zondag 5 april, Hoogfeest van Pasen, 10.00 uur: Woord- en communieviering 
Voorganger Erik Borgman, lekendominicaan; lector Anita Vermeire; zang Dominicus Cantorij o.l.v. Marcel 
Voorhoeve; begeleiding Nol van Beek; koster Paul van Brakel; bloemen Hanneke van Dijk, Anita Vermeire en 
Grace Fausto; koffie Will Kuijpers 

 

http://www.huisvandominicus.nl/


Activiteiten 
Huiskamer van Dominicus – Taalles 
Iedere dinsdag, 10.00-12.00 uur 
De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. We drinken koffie en wisselen 
verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Iedereen is van harte welkom. 
Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 
 
Het Thomasevangelie – Utrecht Lezing van Jos Stollman  
Woensdag 25 maart, 14.00-16.00 uur 
Het Thomasevangelie is een van de mooiste pareltjes van de spirituele wereldliteratuur. Hierin ontmoeten we 
een Jezus die niet zozeer als Goddelijke Verlosser maar als een wijze meester naar voren treedt. In zijn 
lezing neemt Jos Stollman ons mee naar de vroege geschiedenis van het christendom en verkent de rijkdom 
van het ‘vijfde evangelie’. Jos Stollman is sterrenkundige en werkte tot zijn pensioen als docent. Hij maakte in 
de jaren zeventig kennis met Zen, studeerde bij Nederlands Zenleraren en schreef Zenmeester Jezus 
Plaats: Refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1, Utrecht 
Kosten: €7,50/U-pas €5,– (incl. consumptie) 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 
 
Seniorenmiddag  
Donderdag 26 maart, 14.30-16.30 uur 
Voor alle senioren uit de wijk organiseert het Huis van Dominicus samen met Albert Heijn een gezellige 
middag met een hapje en een drankje in aanloop naar Pasen. We zien uit naar de lente met voorjaarsmuziek. 
Het is een middag om kennis te maken met nieuwe mensen en bij te praten met bekenden. U kunt gerust ook 
iemand meenemen die nog geen senior is. Iedereen is van harte welkom. 
Plaats:  Ontmoetingsruimte Dominicuskerk, Händelstraat 
Toegang:  gratis 
 
Palmpaasstokken maken 
Vrijdag 27 maart, 16.00-17.30 uur 
In de pastorie van de Dominicuskerk, ingang Palestrinastraat 1, kunnen alle kinderen van 2 tot 12 jaar (tot 7 
jaar met eigen begeleiding) een palmpaasstok komen maken Neem een houten kruis mee en iets lekkers om 
eraan te hangen. Er is materiaal om te versieren. We delen alles met elkaar.  
 Kinderen die Palmzondag 29 maart om 10 uur naar de kerk komen, krijgen een broodhaantje op hun 
palmpaasstok en luisteren tijdens de viering in een andere ruimte naar een eigen verhaal. Na de viering 
brengen de kinderen hun gezegende palmpaasstok naar een bekende die wat extra aandacht verdient. Er 
liggen ook briefjes met adressen van mensen die aan huis gebonden zijn. 
 
Geen gehoor – Zomaar zingen in de Dominicuskerk 
Dinsdag 7 april, 19.30-21.15 uur 
Zo’n vijftig mensen, van 12 tot 80 jaar, zingen de eerste dinsdagavond van de maand in de Dominicuskerk. 
Zomaar wat mensen, die zomaar wat zingen. Bij 'Geen Gehoor' gaat het puur om plezier hebben, een 
avondje lekker met elkaar zingen en kletsen tijdens de koffie.  
Plaats:  Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht 
Vervolg:  iedere eerste dinsdag van de maand  
Kosten:  geen 
 
Hagios – Zingen voor vrede 
Zondag 12 april, 20.00-21.15 uur, koffie/thee na afloop 
Samen zingen tegen verdeeldheid, samen zingen voor vrede. Dat is wat we in het Huis van Dominicus doen. 
Vrede begint met verbinding. Zingend vind je je eigen ademstroom en kom je in verbinding met de mensen 
om je heen. Zingend open je ruimte in jezelf waarin woorden van vrede klank kunnen krijgen. Vanuit deze 
overtuiging heeft de Duitse componist Helge Burggrabe eenvoudige liederen geschreven die iedereen kan 
zingen. Iedereen! Iedere stem doet ertoe, iedere klank voegt iets toe aan de samenklank die wij samen zijn.  
De avonden worden geleid door Marian Geurtsen, theologe, meditatiebegeleider en dirigent. Gitarist Frank 
van Beuningen zorgt voor de begeleiding. Je kunt alle avonden komen, maar ook één avond. Welkom! 
Plaats:      Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht 
Vervolg:      10 mei, 14 juni 
Kosten:      vrijwillige bijdrage; wie wil kan een liedboek aanschaffen (€7,00) 
Graag aanmelden: info@huisvandominicus.nl 
 

Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht 
tel. 030 293 2 45 (b.g.g. voicemail inspreken), info@huisvandominicus.nl 
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