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Verwarming en afkoeling​
Nu de temperaturen buiten tamelijk laag zijn, wijzen we iedereen er 
graag op dat we de buitendeuren zo veel mogelijk dicht houden om de 
warmte in de kerk te houden. 
 

 
Veertigdagentijd: Hoe te leven? 
De Veertigdagentijd in de Pauluskerk heeft dit jaar het thema Hoe te leven? gekregen. 

Hoe gaan we om met de wereld om ons heen? We willen ons als leerlingen van Jezus Christus 
laten inspireren door de verhalen uit de bijbel, maar hoe doen we dat in ons dagelijks leven? Dat is 
een grote vraag, en het helpt misschien om die op te delen in deelvragen. Vijf vragen, vijf 
zondagen, op weg naar Pasen: 

1e zondag: Wie wil ik zijn? Over verleiding en woestijn: welke stemmen bepalen mijn keuzes?​
2e zondag: Hoe luister ik? Over de roeping van Abraham en de gedaanteverandering: kan ik mij 
laten raken en op weg gaan zonder alles te begrijpen?​
3e zondag: Wat is een bron voor mij? Over het morren in de woestijn en de vrouw bij de put: waar 
put ik inspiratie uit en wat put mij uit?​
4e zondag: Hoe kijk ik? Over Samuel en de blindgeborene: durf ik anders te kijken dan ik gewend 
ben?​
5e zondag: Hoe kom ik tot leven? Over Lazarus, van dood naar leven: wat houdt mij vast, 
waardoor ik niet voluit kan leven? 

Samen met de verhalen die we lezen en de liederen die we zingen zullen deze vragen ons in de 
Veertigdagentijd helpen na te denken over hoe we samen kunnen leven, samen gemeenschap 
kunnen zijn en de hoop kunnen bewaren om iets van ons eigen leven en dat van anderen lichter te 
maken. 

We reflecteren deze Veertigdagentijd op ons eigen leven, ons doen en laten. Is het bijvoorbeeld 
nog oké in deze tijd om het lied Zang over Jerusalaïm te zingen, met de tekst “Stad die ik liefheb”? 
Misschien wel, want we willen vasthouden aan de droom van vrede voor Jeruzalem (Jesaja 1): dat 
is hoe we willen leven. Dit lied komt in verschillende vormen op de diverse zondagen terug bij het 
moment van inkeer. U kunt het in de bijlage alvast bekijken. 

Vastenactie Dagelijks Brood​
De Vastenactie heeft, uiteraard, een relatie met het thema “Hoe te leven?” maar dan een hele 
letterlijke en bittere relatie. We voeren de actie onder de naam “Dagelijks Brood”. Dagelijks iets te 
eten is in de deelstaat Chin in Myanmar geen vanzelfsprekendheid.  Om de dag wat soep is voor 
velen de realiteit.​
In onze kerk komt iedere maand de Myanmar Christian Fellowship samen. Dat zijn Myanmarese 
Christenen die gevlucht zijn voor het schier onoplosbare geweld in hun land Myanmar, wat wij 
misschien nog kennen als Birma. Vanuit Nederland ondersteunen zij 40 - 50 gezinnen in de 
deelstaat Chin. Wij kunnen hen daarmee helpen. Leest u de actieinformatie in de bijlage.​
Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 22 februari, zal Daniël Thang ons uitleg geven over 
de schrijnende situatie in zijn land. 
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Digitale kalender voor de 40-dagentijd​
Opnieuw wil de  Tuindorpkerk een digitale kalender voor de 40 dagentijd verzorgen, elke dag een 
andere bijdrage die te volgen is via de site de kerk. Bij vorige gelegenheden kwamen er ook 
bijdragen uit de Pauluskerk. Het zou fijn zijn als dat nu weer gebeurt. We nodigen je graag uit. 

  
Je kiest een tekst uit, een lied of een gedicht, een eigen overweging, niet langer dan 100 woorden. 
Beeld mag ook : een foto, een plaat, een schilderij. Of een filmpje dat je wel bijzonder geschikt; of 
een lied dat je hebt opgenomen. Ook in dit geval is zelfbeperking erg belangrijk; het zal soms niet 
mogelijk zijn, maar graag niet veel langer dan een minuut. 
Het gaat in principe om niet meer dan één bijdrage per persoon, afhankelijk van het aanbod, maar 
je kunt ook als groep iets bedenken. 
  
Wil je meedoen, laat dat dan zo snel mogelijk weten via 
veertigdagen@tuindorpkerk.nl. 
De kalender zelf kun je vinden via 
https://tuindorpkerk.nl/40dagenkalender/. Daar vind je vanaf 
donderdag 19 februari dagelijks een nieuwe bijdrage. 
  
  
Dirk Prins, Len Borgdorff en Sjouke Sytema 
 
 
 
 
 
Vieringen  
 

Zondag 15 februari​
Taizéviering​

met de gemeenschap 

Woensdag 18 februari  19.30u​
Aswoensdag​

Gebedsdienst met asoplegging​
Bart Koet en koorgroep GeNOOTen 

Zondag 22 februari​
Eerste zondag van de Veertigdagentijd​

Woord- en Communieviering 
met Marie-José van Bolhuis 

en de Cantorij 
 

Paulus Jeugdclub 19.15u: 
Op vrijdagavond 6 maart; 10 april; 8 mei; 12 juni 
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 De vieringen vanuit de Pauluskerk zijn te volgen via Pauluskerk Online ​
 De vieringen vanuit de Tuindorpkerk zijn te volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2310-Tuindorpkerk  

  
            Uw bijdrage aan de collecte van de Pauluskerk kunt u storten           ​
            via deze link of de QR-code.  ​
            Uw bijdrage aan de Vastenactie “Dagelijks Brood” kunt u storten ​
            via deze link of de tweede QR-code                     ​
        

Indien u vervoer per auto naar kerk wil dan kunt u dat ​
            op vrijdagavonden tussen 19.00  en 21.00 uur ​
            bespreken bij ​Bernadet Vos via 06-401 787 44​
            Op andere momenten van de week mag dat ook via WhatsApp of Signal 
 
 
Dankbetuiging​
Hartelijk dank! 
Heel veel dank voor de vele kaarten en bloemen ter felicitatie voor ons 50-jarig huwelijk. 
We zijn er eerlijk gezegd een beetje beduusd van. 
We koesteren ons in de warme genegenheid van zowel mensen van de Tuindorpkerk als van de 
Paulusgemeenschap. Zó leuk om zomaar toegezongen te worden door de hele oecumenische 
gemeenschap, dat hebben we als heel bijzonder ervaren. 
 
Bas van den Berg en Ineke van Keulen 
 
 
 
 

Intenties 
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering ​
opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl​
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op ​
twee manieren: 
Parochie:  NL 81 INGB 0004 8078 22 
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75 
 
Bloemengroet 
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl  
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep.  Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur 
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee 
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v.  Paulus Parochie Utrecht  of  
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap  
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