
  
 
 
 
 
 

Mededelingen 28 februari-1 maart 2026 
 

 
Vieringen in het Huis van Dominicus 
 
Dagelijks getijdengebed 
In de Dominicuskerk worden dagelijks (behalve op zondagochtend) getijden gebeden. De lauden zijn 
van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later), de vespers van 18.30-19.00 uur. Tijdens de 
veertigdagentijd is er in plaats van de dagelijkse vespers om 19.00 uur een oecumenische vespers die 
een wat andere vorm heeft.  
 Komt u voor het eerst, wees dan 10 minuten vóór aanvang aanwezig voor een korte uitleg. Kijk wel 
eerst even op www.huisvandominicus.nl want soms gaan de getijden niet door. Welkom! 
 
Zaterdag 28 Eucharistie en ziekenzalving 
15.00 uur Voorganger pastoor Hans Boogers; lector Anita Vermeire; zang Petra Aben, Anja van 
Leusden en Marian Meijer; begeleiding Marcel Bruins; kosters Jacqueline Neefjes en Mariette van 
Ballegooij. De ziekenzalving is voor iedereen voor wie gezondheid, mentaal en fysiek, kracht en 
geborgenheid niet (meer) vanzelfsprekend zijn. Graag aanmelden: tel. 030 293 245 (voicemail 
inspreke, mail info.dominicus@katholiekutrecht.nl of  
 
Zondag 1 maart, 10.00 uur: Viering van Bid & Breakfast 
Voorgangers Team B & B 
 
Dinsdag 3 maart, 9.30 uur: Wereldwake 
Voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 
 
Woensdag 4 maart, 19.99 uur: Oecumenische vespers  
Voorganger Team Oecumene; begeleiding Marcel Bruins 
 
Vrijdag 6 maart, 10.00 uur: Eerste vrijdag van de maand, Woord- en communieviering 
Voorganger Leny Beemer, lekendominicaan 
 

Algemeen 
 
Column Tekenen in de Tijd 
Wekelijks schrijft Erik Borgman voor de site van het Huis van Dominicus een column onder de titel 
‘Tekenen in de tijd’. De meest recente aflevering is te vinden op Tekenen-in-de-Tijd-342.pdf. Eerdere 
afleveringen staan in de rubriek Inspiratie op www.huisvandominicus.nl.   
 

Activiteiten 

Huiskamer van Dominicus – Taalles 
Iedere dinsdag, 10.00-12.00 uur 
De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. We drinken koffie en wisselen 
verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Iedereen is van harte welkom. 
Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 
Toegang: gratis 
 
Geen gehoor – Zomaar zingen in de Dominicuskerk 
Dinsdag 3 maart 19.30-21.15 uur 
Zo’n vijftig mensen, van alle leeftijden, zingen de eerste dinsdagavond van de maand in de 
Dominicuskerk populaire liederen. Een avondje lekker met elkaar zingen en praten tijdens de koffie.  
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Plaats:  Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht 
Vervolg:  iedere eerste dinsdag van de maand  
Kosten:  geen 
 
Tussen Hemel en Aarde – Luisteravonden met Frank de Munnik 
Donderdag 5 maart, 19.30-21.30 uur 
Samen luisteren naar muziek en stilte in de sfeervolle dagkapel van de Dominicuskerk is een bijzondere 
ervaring. Frank de Munnik, maker van het succesvolle radioprogramma ‘Tussen hemel en aarde’ laat 
(veelal religieuze) muziek horen rond een thema of passend bij de tijd van het kerkelijk jaar.  
Plaats:   Dominicuskapel, Palestrinastraat 1 
Vervolg:   donderdag 26 maart in plaats van 2 april (Witte Donderdag)  
Toegang:  gratis, een vrijwillig bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 
 
Hagios – Zingen voor vrede 
Zondag 8 maart, 20.00-21.15 uur, na afloop koffie/thee 
Samen zingen tegen verdeeldheid, samen zingen voor vrede. Dat is wat we in het Huis van Dominicus 
gaan doen. Vrede begint met verbinding. Zingend vind je je eigen adem-stroom en kom je in verbinding 
met de mensen om je heen. Zingend open je ruimte in jezelf waarin woorden van vrede klank kunnen 
krijgen. Vanuit deze overtuiging heeft de Duitse musicus en componist Helge Burggrabe eenvoudige 
liederen geschreven die iedereen kan zingen. Ja, ook wie denkt niet te kunnen zingen. Iedere stem doet 
ertoe, iedere klank voegt iets toe aan de samenklank die wij samen zijn. De Hagios-avonden van 
Burggrabe trekken in Duitsland volle (kerk)zalen. 
  Met ingang van maart is er tot de zomer iedere tweede zondagavond van de maand een Hagios-
avond in de Dominicuskerk. Je bent van harte uitgenodigd om je mee te laten nemen door de muziek en 
zingend verbondenheid te ervaren. De avonden worden geleid door Marian Geurtsen, theologe, 
meditatiebegeleider en dirigent. Je kunt alle avonden komen, maar ook één avond. 
Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat 
Vervolg: iedere tweede zondag van de maand 
Kosten: vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Graag aanmelden: info@huisvandominicus.nl 
 
Leven vanuit je hart – Meditatiecursus voorjaar 2026 
Dinsdag 10 maart, 20.00-21.30 uur 
Het is een veel gehoord advies: je hart volgen. Maar wat betekent dat? Het hart, in Bijbelse zin, is niet 
hetzelfde als je gevoel. Bij je hart komen betekent ook dat je je angsten onderkent, je kwetsbaarheid 
onder ogen ziet en zoekt wat het goede is om te doen. In deze meditatiereeks oefen je in onderscheiden 
waar blokkades liggen, vanuit welke waarden je wilt leven, zodat je steeds beter keuzes kunt maken die 
werkelijk trouw zijn aan je hart. Iedere bijeenkomst begint met een ontspanningsmeditatie, daarna is er 
een thematische meditatie. Per avond wordt een andere meditatevorm gekozen. 
Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1 
Begeleider: Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider 
Vervolg: 14 april, 12 mei, 9 juni 
Kosten: €15,– per avond 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 
 

Het Thomasevangelie – Utrecht Lezing van Jos Stollman  
Woensdag 25 maart, 14.00-16.00 uur 
Het Thomasevangelie is een van de mooiste pareltjes van de spirituele wereldliteratuur. Hierin 
ontmoeten we een Jezus die niet zozeer als Goddelijke Verlosser maar als een wijze meester naar 
voren treedt. In zijn lezing neemt Jos Stollman ons mee naar de vroege geschiedenis van het 
christendom en verkent met ons de rijkdom van het ‘vijfde evangelie’. 
 Jos Stollman (1953) studeerde sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht en werkte tot zijn pensioen 
als docent. Eind jaren zeventig maakte hij kennis met Zen in de trappistenabdij in Zundert, studeerde hij 
bij de Nederlandse leraren Maarten Houtman en Ton Lathouwers en schreef Zenmeester Jezus (Servire 
2001).  
Plaats: Refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1, Utrecht 
Kosten: €7,50/U-pas €5,– (incl. consumptie) 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 
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