
Dominicus
Zingen voor vrede 

zondagavond
20.00-21.15

Samen zingen tegen verdeeldheid, samen 
zingen voor vrede. Dat is wat we in het 
Huis van Dominicus gaan doen. Vrede begint 
met verbinding. Zingend vind je je eigen 
ademstroom en kom je in verbinding met 
de mensen om je heen. Zingend open je 
ruimte in jezelf waarin woorden van vrede 
klank kunnen krijgen. Vanuit deze overtuiging 
heeft de Duitse componist Helge Burggrabe 
eenvoudige liederen geschreven die ieder-
een kan zingen. Iedereen! Iedere stem doet 
ertoe, iedere klank voegt iets toe aan de 
samenklank die wij samen zijn. 

De Hagios-avonden worden geleid door  
Marian Geurtsen, theologe, meditatie- 
begeleider en dirigent. Wees welkom.

Hagios
Zingen voor vrede

Vanaf maart iedere tweede 
zondagavond van de maand

Huis
DOMINICUS

van

PLAATS		  Dominicuskerk, Händelstraat
DATA		  zondagavond 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni
TIJD		  20.00-21.15 uur		
KOSTEN		  vrijwillige bijdrage; wie wil kan een boek met de liederen aanschaffen (€7,00)
AANMELDEN 	 info@huisvandominicus.nl


