
Oecumenisch Leerhuis Samen Leren, Samen Leven Voorjaar 2026

Vijf ochtenden / avonden in de Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk en in de Koffieruimte van
de Pauluskerk

Onderwerp: Wat hebben tien Bijbelse bronverhalen uit Exodus 1-3 ons te vertellen over de vrij
wording van mensen en groepen uit allerlei vormen van verslaving en onderdrukking?

Wijze van leren: Op zes ochtenden of avonden onderzoeken we met elkaar welke inzichten
deze tien episodes ons opleveren, en hoe we die kunnen verbinden met ons leven. Juist het
samen lezen en proeven van dergelijke verhalen kan verrijkend werken voor iedereen!

Boek: Het boek dat we gebruiken bij dit leerhuis is: ‘Sporen van onderdrukking, bevrijding en
herschepping in Exodus 1-3’; het biedt vele invalshoeken om deze klassieke Bijbelteksten in
het nu tot leven te laten komen via film, beeldende kunst, muziek, filosofie, bijbeluitleg,
monologen van personages en voorbeelden van hedendaagse actualiseringen in diverse
praktijken.

Voorbereiding en uitvoering: door vijf docenten van vier kerken: Janskerk, Paulusparochie,
Johannescentrum en Tuindorpkerk [ Kees van der Zwaard / Marie-José Bolhuis en Bart Koet/
Jesse de Bruin / Bas van den Berg

Praktisch:
Data: Ochtenden: / 10 februari / 24 februari / 10 maart/ 24 maart / 7 april, tussen 10.00 – 12.30;
Avonden:  / 11  februari / 25 februari / 12 maart / 26 maart / 9 april tussen 19.45 -22.00.
Opgave: bij Bas van den Berg, bwpvandenberg11@gmail.com; M: 06-19152639;

mailto:bwpvandenberg11@gmail.com

