
 

 
Hij komt en wij kunnen zijn komst bespoedigen 
Deze zondag, de derde van de Advent, heet zondag gaudete, Zondag verheugt U. Die naam komt van de introïtus, de 
introductietekst bij de viering van deze zondag. Gaudete in Domino semper, verheugt U in de Heer te allen tijde. En de eerste 
lezing, uit de profeet Jesaja, heeft het ook al over verheugen. Woestijn en steppe zullen zich verheugen, met blijdschap jubelen 
en juichen. Die door de Heer verlost zijn, zullen vreugde verkrijgen en blijdschap en pijn en gejammer nemen de vlucht, 
profeteert Jesaja. Dat is wat ons allen wacht. Omdat het kerstkind komt. Straks in de kerstnacht komt hij weer in onze harten. 
Een eens zullen wij  hem persoonlijk ontmoeten, van aangezicht tot aangezicht. Ook dat zal een vreugdevolle ontmoeting zijn. 
En tenslotte zal er eens de ontmoeting met hem zijn, wanneer hij, zoals hij heeft beloofd, terug naar de aarde zal komen om 
alles recht te zetten wat scheef is gegroeid. Een eind aan oorlogen, honger, ziektes, hoogmoed en hebzucht. Wie van ons denkt 

soms niet daaraan als we weer lezen over oorlogen, kwaadaardige heersers en de aarde die we door ons manier van leven naar 
de afgrond duwen.  
Maar waarom duurt het allemaal zo lang, die ontmoeting met het kerstkind? Ziet hij dan niet hoe we lijden? De apostel Jakobus 
maant ons in de tweede lezing om geduld te hebben. De komst van de Heer is nabij, zegt hij. Wij denken dan: we wachten al 
2000 jaar. Hoe lang nog Heer, hoe lang? Toch is er wel iets wat we kunnen doen om de komst van de Heer te bespoedigen. 
Ora en labora, zouden de Benedictijnen zeggen, bidden en werken. Bidden voor vrede, voor genezing van een zieke, voor een 
eind aan onrecht. Met bidden komt het kerstkind naderbij. In ons hoofd, in ons hart. En naast bidden kunnen we ook werken 
aan onze ontmoeting met hem. Door ons in te zetten voor onze medemensen. Bijvoorbeeld via de Adventsactie waarover U 
elders in dit informatieblad leest. Kinderen met een beperking helpen in Kameroen. Dat geeft vreugde, diepe vreugde. In de 
ogen van de kinderen die we helpen zien we het kerstkind dat ons liefdevol aankijkt. En zo wordt zondag gaudete inderdaad 
een dag van vreugde.         Diaken Jouke Schat 
 
Parochieagenda 
Za 13 dec 12-17 uur kerk en kerststal bekijken 
derde zondag van de Advent 
zo 14 dec. 09.30 uur woord- en communieviering: diaken Jouke Schat; Schola Aloysii 

12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
Ma 15 dec 14.00 uur ouderensoos 
vr  19 dec 10.00 uur geen gebedsviering 

14.00 uur eucharistieviering: pastor De Bekker; kerstontmoeting KBO 
Za 20 dec 12-17 uur kerk en kerststal bekijken 
vierde zondag van de Advent 
Zo 21 dec 09.30 uur eucharistieviering: pastor De Bekker; Mixtuur 
  12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel  
Maandag tot en met zaterdag: dagkapel geopend 
 
Misintenties: 
zo 14 dec: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Albert van Dam; Rita Niemeijer-Tammer 
Zo 21 dec: Henny Scherrenberg-van Impelen; Rita Niemeijer-Tammer 
 
Collecte  

De collecte tijdens de viering op 7 december voor de Adventsactie bedroeg € 206,-- en digitaal € 68,--. 
De collecte van dit weekend is bestemd voor de Adventsactie. 
Met de QR-code (zie bij informatie over de Adventsactie) kunt u digitaal geven.  
N.B. De QR-code dient u met uw camera te scannen waarna er een website verschijnt waarmee u verder kunt 
betalen. De scanner van uw bank-app werkt hierbij niet. 
 
Adventsactieproject: voor kinderen met een handicap in Kameroen 
Steun dit bijzondere project voor kinderen met een handicap in het noorden van Kameroen. Dankzij 
jouw hulp kunnen zo’n 200 kinderen naar school, krijgen ze medicijnen en medische zorg, en worden 
leerkrachten opgeleid voor aangepast onderwijs. Doneer nu via rekeningnummer NL78 RABO 0181 
9165 25 t.a.v. Parochie St. Martinus, of scan de QR-code, of geef bij de collecte tijdens de viering. En 
bid mee! Lees meer over deze actie op onze website. 
 
Kerken Kijken Aloysius 
Net als tijdens de zomerperiode zal onze kerk op zaterdagen 13 december, 20 december, 27 december en 3 januari van 12.00 
tot 17.00 uur open zijn. 
Naast ons mooie kerkgebouw zullen we weer een kazuifelverzameling en een fotoreportage ter bezichtiging hebben waarbij in 
deze periode ook onze kerststal bewonderd kan worden. Van harte aanbevolen en welkom. 

St. Martinusparochie Utrecht 
geloofsgemeenschap Aloysius 

 
Mededelingen rondom de Koepel 

 
Week van 13 tot en met 21 december 2025 

 

 

https://www.katholiekutrecht.nl/2025/11/05/adventsactieproject-2025-voor-kinderen-met-een-handicap-in-kameroen/


Hulp vrijwilligers.  
Net zoals vorige jaren komen er weer drukke maanden aan. Naast de adventsperiode, de kerstvieringen en het programma 
Kerken-Kijken gaan we weer een oliebollenactie optuigen. Bovendien verhuren we de kerk nog meerdere keren voor concerten 

van muziekverenigingen en kerstvieringen van scholen. Wij kunnen dit als Aloysiusberaad nooit alleen en prijzen ons gelukkig 
met de vele vrijwilligers die ons hierbij helpen. Maar mocht u nu het gevoel hebben dat wij u 'vergeten' te vragen en wij een 
beroep op u kunnen doen, laat ons dat dan weten. De kerk is tenslotte van en voor ons allemaal. Alvast bedankt.  
Het Aloysiusberaad (Hans Heijs, Frans Ruijsestein, Roel Weerheijm, Arjan Zutt en Rik van Kuijk) 
 
Oliebollenactie 
Ook dit jaar gaan we met vele vrijwilligers weer oliebollen voor u bakken. De netto-opbrengst komt ten goede aan de 
Adventsactie. Dit jaar kosten ze slechts € 1,00 per stuk. Bestellen kan op zondag 14, 21 en 28 december (na de viering). 
Ophalen 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
Bij het overlijden van Hendrika Maria Niemeijer - Tammer 
Het was in het midden van de vorige eeuw dat haar oma baakster was in de Achterhoek. Bij meer dan duizend bevallingen was 
ze behulpzaam en verzorgde zij voor korte tijd moeder en kind. Ook bij de geboorte van haar kleinkind was zij aanwezig en zag 
dat het meisje met de helm werd geboren: een gelukskind volgens een volksgeloof.  
Met drie jaar verliet het meisje Winterswijk en groeide op in Soesterberg en Utrecht, en de mythe droeg zij met zich mee.  
Vanaf begin jaren tachtig toonde zij zich actief in de Aloysiuskerk bij communie- en vormselprojecten, bij gespreksgroepen en 
was wijkcontactpersoon.  
Hoewel zelf niet bijzonder godsvruchtig, voelde zij zich thuis en geborgen binnen onze geloofsgemeenschap en had zij daar veel 
vriendschappen.  
Vorig jaar werd bij haar een dodelijke aandoening ontdekt. Ondanks diverse goedbedoelde pogingen werd haar ‘kwaliteit van 
leven’ minder en minder, en kwam zij na twee weken ziekenhuis naar huis om er te sterven: daar is zij op de vroege middag 
van 17 november overleden in bijzijn van haar zozeer geliefde man en kinderen.  
Zowel tijdens haar ziekte als na haar overlijden, zijn wij werkelijk overstelpt met brieven en kaarten met moedgevende, 
troostende en berustende regels. Zo steunden veel parochianen, zelfs het voltallige kerkkoor, ons tijdens de treurige tijd die wij 
allen moesten doormaken.  
Woorden schieten te kort om al die meelevende parochianen te danken voor hun opbeurende steun die wij kregen. En toch, 
dank aan allen dat wij als gemeenschap steeds opnieuw ieder kennen en van elkaar weten, met signalen en berichten onze 
gezamenlijke liefde getuigen in tijden van lijden en verdriet.  
Rita bleef altijd het gelukskind. Op haar laatst zei ze: “Wat heb ik het getroffen, het leven was mij goed gezind”.  
Axel, Merel en Akke-Jan Niemeijer 
 
Actie schoenendoos onder de kerstboom 

Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of eenzaam zijn. 
Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade of iets anders wat u zelf 
ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra feestelijk. Een kaartje met een wens 
maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het Pastoraal Centrum, ‘s morgens van 09.00 tot 12.00 
uur en vóór of na de viering in het weekend. Evenals vorig jaar gaan de dozen naast parochianen binnen de 
Aloysiusgeloofsgemeenschap naar ook naar “Oost voor elkaar”.  
Uiterste inleverdatum 22 december. U kunt ervan verzekerd zijn dat de ontvangers aangenaam verrast zullen zijn. 
 
Kerstontmoeting KBO, stad Utrecht: vrijdag 19 december, 14.00 uur 
We starten met een eucharistieviering in de Aloysiuskerk, voorganger is pastor De Bekker. Aansluitend is er een uitgebreid 
middagprogramma met koffie/thee met wat lekkers, een Kerstlezing door pastor De Bekker, drankje met heerlijke snacks en 
Kerstliedjes, begeleid door Frans Saarberg op de accordeon, en aansluitend een fonduemaaltijd.  
De sluiting is 19.30 uur. Kosten zijn voor KBO-leden € 25,00 en introducees € 30,00. 
Aanmeldingsformulieren met uitgebreide informatie liggen op de leestafel. 
 
WilhelminakerkConcert 

Het laatste WilhelminakerkConcert van dit jaar is een prachtig kerstconcert. Een concert waarin OperaUtrecht u op zondag 
21 december een uur lang laat genieten van prachtige kerstmuziek. U bent van harte welkom op zondag 21 december! 
Het concert begint om 16.00 uur. De deur is open om 15.30 uur. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage (kan ook 
digitaal) wordt zeer op prijs gesteld. Er is een drankje na afloop. Het volgende concert is op: 
zondag 18 januari 2026 – Karel Goossens met klarinettist en zangsolist 
 
Kerstspel met herders en engelen  
Op woensdag 24 december om 17.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel op. Zondag 4 
januari om 9.30 uur spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, op maandag van 16.30 uur tot 17.30 
uur in de Aloysiuskerk. Informatie bij Annette de Groot, e-mail: amg.de.groot@gmail.com.  
 
De mooiste kerststal van Nederland in Utrechtse kathedraal 
Het is inmiddels traditie. Van 12 december t/m 11 januari 2026 bouwt Museum Catharijneconvent in Utrecht ‘De mooiste 
kerststal van Nederland’ weer op. Ruim 600 achttiende-eeuwse kerststalfiguren staan maar liefst vier weken lang te schitteren 
in de Catharinakathedraal, naast het museum. De eeuwenoude figuren staan opgesteld in een spectaculair decor, met als 
ultieme hoogtepunt Jozef en Maria omringd door engelen onder de Utrechtse Domtoren. Ook dit jaar is een bezoek weer gratis 
en toegankelijk voor iedereen. 


