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Advent 2025: De droom van een nieuwe wereld 
De zondagen van de Advent krijgen inhoudelijk vorm met het thema “De droom van de nieuwe 
wereld”. Het gaat over Gods rijk, en daarover profeteren. Vorig jaar stond met Johannes de Doper 
de profeet zelf centraal, en nu gaat het niet zo zeer om de profeet, maar om datgene dat 
geprofeteerd wordt. Daarbij hoort ook de vraag hoe we onszelf verhouden tot die profetie en het 
doorvertellen ervan. We lezen op de zondagen ook teksten uit moderne bronnen. Bijzonder aan 
alle teksten die we lezen is dat ze vol mooie beelden en metaforen staan. Daarmee wordt dat 
visioen van de nieuwe wereld misschien niet concreet, maar wel enigszins tastbaar en te bevatten. 
 
Zondagsvieringen in de Advent 10.30u​
 
 

Zondag 30 november​
Eerste zondag van de Advent 

Zondag Andersviering  
met de gemeenschap en het Vijfde Element 

Zondag 7 december  
Tweede zondag van de Advent​

Eucharistieviering  
met pastor Gauthier de Bekker en het Kinderkoor 

Zondag 14 december ​
Derde zondag van de Advent 
Woord- en communieviering 

met Bart Koet en het PJK 
Kindernevendienst 

Zondag 21 december 
Vierde zondag van de Advent​

Taizéviering 
met de gemeenschap 

 
 
 
Adventsactie van de Pauluskerk:   Because We Carry 
De droom over het rijk van God: Ook Maria keek hiernaar uit, terwijl ze hoogzwanger was en op 
reis moest. Daarom steunen we dit jaar moeders die op de vlucht zijn.  
De Nederlandse organisatie Because We Carry is tien jaar geleden 
opgericht om met name moeders op de vlucht te helpen. Want als 
vluchteling in een vreemd land, met van alles te weinig, heb je 
ondersteuning nodig. ​
 
Because We Carry richt zich op hulp aan vrouwen  
die op het Griekse eiland Lesbos aankomen en geeft hen onder andere 
kleding, kinderwagens en luiers. Maar zorgt ook voor begeleiding van 
zwangere vrouwen en hulp aan vrouwen die net bevallen zijn. En vlak bij het vluchtelingenkamp 
heeft Because We Carry een plek ingericht waar vrouwen en hun kinderen even kunnen  
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ontspannen en bijkomen van alles wat zij op hun vlucht meemaken. Om dit werk mogelijk te  
maken doet Because We Carry een beroep op onze solidariteit.  

Op de tweede Adventszondag zal Manon Vanderkaa een toelichting geven en vertellen uit haar 
eigen ervaringen. Manon en haar dochter Judith zijn eerder dit jaar in het kamp op Lesbos 
geweest om daar te helpen als vrijwilligers. Informatie uit de eerste hand dus en hierdoor is er een 
directe lijn met dit belangrijke werk en onze kerk.​
Het streefbedrag voor onze actie is €2000,-   

Als u nu al meer wil weten bekijk dan de website https://becausewecarry.org/  of bekijk de videos’s 
via https://becausewecarry.org/stories/ ​
​
Voor een financiële bijdrage kunt u deze link gebruiken of de tweede QR-code.  

  
 
 
 
Andere vieringen en activiteiten in de wijk in de Advent, met Kerstmis ​
en met Oud-en-Nieuw 
 
 
 
3 dec eerste adventsvesper 19:30 uur Jeruzalemkerk 
10 dec tweede adventsvesper 19:30 uur Pauluskerk 
17 dec derde adventsvesper 19:30 uur Tuindorpkerk 
20 dec Lichtjestocht (start 

Jerusalemkerk) 
17:30 uur de hele wijk 

24 dec  Viering met kerstspel 19:00 uur Pauluskerk 
24 dec Carols in de Tuin 21:00 uur Tuindorpkerk 
24 dec Kerstnachtviering 22:00 uur Pauluskerk 
25 dec Kerstviering 10:00 uur Tuindorpkerk 
25 dec Kerstdienst 10:30 uur Jeruzalemkerk 
25 dec Hoogfeest van Kerstmis 10:30 uur Pauluskerk 
31 dec Oudjaarsviering 19:30 uur Pauluskerk 
31 dec Oudejaarsdienst 19:30 uur Jeruzalemkerk 
1 jan Ochtendgebed 11:00 uur Tuindorpkerk 

 
 
 
Oliebollenactie​
Vanaf de eerste Adventszondag (30 november) liggen er achterin de kerk 
intekenlijsten voor oliebollen. Dit is een initiatief van Jos Sangers uit de 
Rafaëlkerk. De oliebollen kunt u via de intekenlijsten bestellen. De opbrengst 
komt ten goede aan de Adventsactie van de Martinusparochie.​
Wie op 30 december wil helpen bakken (in de Rafaëlkerk in Overvecht) kan 
contact opnemen met Jos Sangers via jossangersrafael@gmail.com of via 
06-55482909. Graag voor 21 december laten weten. 
 
 
 
PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep.  Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur 
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee 
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v.  Paulus Parochie Utrecht  of  
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap  
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