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Martinusdag 9 november​
De parochiële Martinusdag vindt dit jaar plaats in onze Pauluskerk. De dag begint om 10.30u met 
een Eucharistieviering met pastores Hans Boogers en Gauthier de Bekker als voorgangers en 
zang door het Paulus Jongerenkoor. In de viering horen we over Martinus van Tours, we lezen uit 
de vita sancti Martini van Sulpitius Severus uit de 4e eeuw *) en lezen we het evangelie van de 
werken van barmhartigheid. Met dat thema gaan we direct na de viering verder met elkaar in 
gesprek rond de vraag “Wat doet jouw locatie aan diaconie-activiteiten?” 
De oude slagzin van de parochie “Delen met elkaar” wordt op deze 
manier gebruikt om elkaar te informeren en te inspireren over en voor 
diaconie. 

We gebruiken de schilderijen van Egbert Modderman (die in de 
Martinikerk in Groningen hangen) als gespreksstarters. 

https://martinikerk.nl/gebouw/egbert-modderman/   

En we zijn elkaars inspiratiebronnen met goede voorbeelden van 
diakonale activiteiten in de locaties. 

Het programma zal van 10.30 uur (viering) lopen tot ongeveer 12.30 uur. 
Voor een broodje wordt gezorgd. 

*) vita sancti Martini van Sulpitius Severus ​
In Vlaanderen en Nederland staat Martinus van Tours bekend als een eerder folkloristische heilige, 
van wie men weinig meer weet dan dat hij als Romeins soldaat bij de stadspoort van Amiens zijn 
mantel deelde met een arme. Maar toen Martinus in 397 stierf, had een tijdgenoot en bewonderaar 
van deze monnik-bisschop reeds een levensbeschrijving gepubliceerd, die nadien nog werd 
aangevuld met een drietal brieven over onder meer zijn dood en begrafenis. De Vita Sancti Martini 
van Sulpicius Severus is een uitzonderlijk document dat een boeiend beeld geeft van de asceet, 
apostel en wonderdoener Martinus die leefde op een breuklijn der tijden. Vol reminiscenties aan 
antieke en bijbelse teksten houdt advocaat Sulpicius een pleidooi voor een evangelisch bewogen 
man, die de Kerk en de wereld van de 4de eeuw voor uitdagingen plaatste. Martinus’ 
levensverhaal is kerkhistorisch een basisdocument over de christianisatie van West-Europa en 
werd literair gezien het model voor alle latere middeleeuwse heiligenlevens. Cultuurhistorisch was 
Sulpicius’ werk bepalend voor de rijke iconografie van Martinus.​
 

Sint Maarten 11 november 
Dinsdagavond 11 november vieren we Sint Maarten. We zamelen in de 
Paulus traditiegetrouw in voor de voedselbank en we ontvangen kinderen die 
met het verhaal van Sint Maarten hun lampionnentocht door de wijk willen 
beginnen.  
We werken net als eerdere jaren samen met de Tuindorpkerk, Tuindorps 
Belang en nu ook de Regenboogschool. 
 
Het programma in de Paulus ziet er als volgt uit: 
18.00u      Inloop in de Pauluskerk, kinderkoor van de Regenboog zingt 
18.15u      Sint Maartenverhaal & samen enkele liedjes zingen 
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18.30u      Start lampionnentocht door de wijk 
20.00u      Glühwein op het Lubroveldje 
 
18.00u - 20.00u Inzameling voor de voedselbank: loop binnen en doneer houdbare 
levensmiddelen en verzorgingsproducten. 
Als je daar een mooi liedje bij zingt, dan krijg je misschien zelfs nog wel iets lekkers!​
Zie de poster in de bijlage. 
 
 
De relatie van de kerk met andere religies​
Afgelopen dinsdag 28 oktober 2025, was het precies 60 jaar geleden dat Nostra aetate 
gepromulgeerd werd, de baanbrekende verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie over de 
relatie van de Kerk met andere religies. In de geest van deze verklaring roepen de Nederlandse 
bisschoppen hun gelovigen en aanhangers van de andere godsdiensten en van andere religies op 
met elkaar in gesprek te blijven. Deze brief is gepubliceerd op zowel de website van de 
Kerkprovincie als die van het Aartsbisdom Utrecht 
www.aartsbisdom.nl/brief-bisschoppen-bij-60-jaar-nostra-aetate/). ​
U vindt de tekst ook in de bijlage 
  

Dubbelgroen  14 november​
In Dubbelgroen werken de Pauluskerk en de Tuindorpkerk samen als het gaat om groene kerk 
activiteiten. We sloten het vorige seizoen af met een goed bezochte quizavond in de Pauluskerk 
waar tussen de bedrijven door uitgebreid geproefd kon worden van allerlei biologische biersoorten, 
al dan niet met alcohol. ​
Wat gaan we dit seizoen doen? Het plan is om in 2026 een spreker uit te nodigen. En we willen in 
2026 een regentonactie op touw zetten opdat je in de zomer van 2026 in ieder geval niet zonder 
(tuin)water zit. Concreet moet je dan denken aan zowel raad (informatie) en daad (elkaar helpen 
bij het installeren). De aanloop voor die actie nemen we al dit jaar. Je hoort daar te zijner tijd meer 
van.​
En voor wie daar niet op wachten wil, bij Duurzaam Tuindorp kun je je op 14 november ook laten 
informeren over o.a. regentonnen. Ze organiseren in november onder de noemer van Energieke 
Huiskamer meer leuke activiteiten in de vorm van bezoeken bij mensen thuis. Zie het programma. 
Meld je wel van tevoren even aan. Opgeven kan via deze link. Meer info vind je op: 
https://wijkwijzernoordoost.nl/activiteit/93781/duurzaam-tuindorp---de-energieke-huiskamer​
Zie ook de flyer in de bijlage​
Marie-José van Bolhuis, Beatrijs Koet, Kees Kwant, Michaël Metzemakers, Rik Wisselink, Robert 
Quast 

 

Digitale adventskalender​
De Tuindorpkerk nodigt ons uit om mee te doen met de digitale adventskalender. Deze is in een 
paar jaar behoorlijk ingeburgerd in de Tuindorpkerk. Andere jaren hebben Paulusparochianen een 
bijdrage geleverd. en dat wordt zeer op prijs gesteld. Zie de bijlage voor hoe het werkt. Graag voor 
7 november laten weten of je iets wil maken via adventskalender@tuindorpkerk.nl.  

​
Theater met en door mensen in armoede vrijdag 21 november​
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting brengt een nieuwe theatervoorstelling: Schreeuw in de 
ruimte, en komt naar Utrecht. Schreeuw in de ruimte wordt mede mogelijk gemaakt door UWV 
Maatwerkwerkplaats, Carel Nengerman Fonds, Diakonie Utrecht KF Heinfonds. Deze voorstelling 
is gemaakt en wordt gespeeld door moeders in armoede. Sterke vrouwen die elke dag strijden om 
hun gezin overeind, gezond en bijeen te houden. Meestal zwijgen zij over de pijn en moeite die dit 
kost. Maar met de voorstelling doorbreken zij hun stilte. ‘Schreeuw in de ruimte’ is een prachtige, 
intieme voorstelling die je kennis laat maken met hun leven. En oproept tot solidariteit. Zie de 
bijlage voor de details.       Aanmelden is noodzakelijk via www.wresinskicultuur.nl/aanmelden     ​
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Vrijdag 21 november 20.00u: ​​ Tuindorpkerk, 
Dinsdag 25 november 20.00u:​ ZIMIHC-Stefanus, Braziliëdreef 2 
Woensdag 26 november 14.00u:​ ZIMIHC-Stefanus, Braziliëdreef 2 
Toegang: Gratis. Vrije gift na afloop. 
 
 
Nieuwsbrief Cultuur Tuindorpkerk 
In de bijlage treft u de nieuwsbrief van de Tuindorpkerk aan met hun culturele activiteiten van deze 
maand 
 
 
  
Vieringen 10.30u 
 

Zondag 9 november​
Martinusdag​

Eucharistieviering​
met Hans Boogers, Gauthier de Bekker 

en het Paulus Jongerenkoor 

Zondag 16 november​
Taizéviering 

met de gemeenschap 
 
 

   De vieringen vanuit de Pauluskerk zijn te volgen via Pauluskerk Online  
  
   Uw bijdrage aan de collecte van de Pauluskerk kunt u storten           ​

           via deze link of de QR-code.                      ​
        

Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op ​
​ vrijdagavond tussen 19.00  en 21.00 uur bespreken bij ​
​ Bernadet Vos via 06-401 787 44 
 
Intenties  
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering ​
opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl​
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op ​
twee manieren: 
Parochie:  NL 81 INGB 0004 8078 22 
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75 
 
Bloemengroet 
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl  
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep.  Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur 
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee 
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manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v.  Paulus Parochie Utrecht  of  
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap  
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