
Graag nodigen we de Paulusparochie uit om mee te doen met de digitale
adventskalender. Deze is in een paar jaar behoorlijk ingeburgerd in de Tuindorpkerk.
We nodigen de gemeenteleden uit om daaraan een bijdrage te leveren. Zoals jullie
weten, hebben ook leden van jullie parochie diverse malen een bijdrage geleverd. Wij
hopen van ganser harte dat dit zo blijft.

Voor de inzenders gebruiken we deze instructie: Je kiest een tekst uit, een lied of een
gedicht, een eigen overweging, niet langer dan 100 woorden.
Maar het mag beeld zijn: een foto, een plaat, een schilderij. Of een filmpje dat je wel
bijzonder geschikte vindt voor anderen van mensen van onze kerken; of een lied dat
je hebt opgenomen. Zelfbeperking is daarbij belangrijk; het zal soms niet mogelijk
zijn, maar graag niet langer dan een minuut. Eigen opnames met mobieltje of camera
zijn niet moeilijk om te maken. Spotify en Youtube zijn verleidelijk maar zijn niet altijd
makkelijk toegankelijk voor iedereen.
Het gaat om niet meer dan één bijdrage per persoon, maar je kunt ook als groep iets
bedenken. Stel je voor dat de cantorij iets wil zingen, dan nog mogen afzonderlijke
leden ook een andere bijdrage leveren.

Vervolgens komt er iedere dag een bijdrage van iemand op de site en via de kerk-
app wordt elke morgen een link doorgestuurd met een korte inleidende regel waarin 
wij de naam van de inbrenger noemen en een korte hint naar de bijdrage.

De eerste bijdrage verschijnt op 30 november en op 7 november willen we een
voorlopig beeld hebben van wie bijdragen willen leveren. De bijdragen komen binnen
via adventskalender@tuindorpkerk.nl.

Een belangrijk punt van aandacht is de beschikbaarheid. Dagelijks komt er een
nieuwe bijdrage op de site van de Tuindorpkerk, maar in de praktijk kijkt iedereen
naar de kerkapp. De vraag is of jullie als kerk over een eigen kerkapp beschikken of
een groepsapp op WhatsApp. Dat lijkt ons onontbeerlijk.
Hoe dat moet bij samenwerking? Je kunt de zaak zo organiseren dat een bijdrage op
je eigen site komt. Als het allemaal te kortdag voor jullie is, is het wellicht een idee
om dit jaar als verspieder de adventskalender te volgen en er in januari op terug te
komen om samen-misschien ook met andere kerken- aan de slag te gaan met de 40
dagenkalender.

Graag horen wij op korte termijn of jullie hiervoor voelen. De tijd voor de
voorbereiding is kort en het lijkt ons handig om bij instemming alvast aanstaande
zondag mensen van harte uit te nodigen een bijdrage te leveren.
Wij willen op 7 november de eerste toezeggingen van gemeente-en parochieleden
hebben. Daarna delen we in en blijven we de mensen motiveren om mee te doen. De
bijdragen zelf hoeven er pas een week voor het indelingsmoment te zijn.

Vriendelijk groetend,
Dirk Prins, Len Borgdorff en Sjouke Sytema
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