
 

PaulusActueel 

​ ​ Nr. 230 
11 september 2025​

 

Dankwoord Jos Hettinga op 7-9-2025 

50 jaar geleden begon ik als pastoraal werker in Zwolle. 48 jaar daarvan heb ik in Utrecht 
doorgebracht en was ik verbonden met onze Paulusgemeenschap, ook in de 26 jaar dat ik 
werkzaam was in het verpleeghuispastoraat. Het leek me een goed moment om vooral het 
voorgaan in de zondagse vieringen en op feestdagen te gaan beperken. Zoals ieder moet ik ook 
“mijn houdbaarheidsdatum” in de gaten houden. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan. En ik 
durf wel te zeggen dat ik er zélf steeds door gevoed ben. Ik zeg wel eens: In mijn overwegingen 
(s)preek ik ook altijd naar mijzelf, in ieder geval vanuit mijzelf. De woorden van de Schrift en van 
ons geloof wil ik altijd ook leggen naast wat er in onze wereld en in mij omgaat. Dat gelovig zoeken 
en bezinnen zal doorgaan, maar wil ik ook wat losmaken van de ‘spanning’ om er op zondag zo 
vaak woorden aan te moeten geven. Maar indien nodig mag er altijd een beroep op mij worden 
gedaan. 

Zondag 7 september, de opening van ons nieuwe werkseizoen, leek me een goed moment om dat 
te markeren. Maar vervolgens groeide het steeds meer uit tot een viering van mijn ‘jubileum’ en 
een feest, ver boven mijn verwachting. Wat een hartelijkheid, lieve woorden, een warm gevoel van 
verbondenheid heb ik met velen van jullie mogen delen. 

Ik ben enorm dankbaar voor al degenen die zich extra hebben ingezet. 

De koren voor hun prachtige zang. Ik ben trots deel uit te maken van een gemeenschap waar 
zingen en muziek zo het cement zijn van ons samen-optrekken. Dank aan de mensen die zorgden 
voor de liturgie, voor de kerkruimte, voor de koffie, de aangeklede borrel, de kinderen (speciaal 
ook de kinderen van de PaulusJeugdclub die zo’n mooi kunstwerk maakten voor de achterwand). 
Dank voor de woorden en gebaren van de stuurgroep (wat wist Maarten van Deventer de goede 
toon te vinden), het Martinus-parochiebestuur, de vertegenwoordigers van de Tuindorpkerk. Ik was 
en ben er verlegen van. Maar het heeft me ook diep geraakt en ontroerd. Wat een van jullie 
schreef: “Wat goed dat we samen konden zijn in een bijzondere sfeer, zo eensgezind, zo warm.” 
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Zolang ik gezond ben blijf ik als Jos en ook als pastoraal werker betrokken bij veel dingen, en bij 
mensen, maar minder zichtbaar in de zondagse vieringen. Dus wat Len Borgdorf zei: “Hij gaat en 
hij blijft…” 

Dank. Ik wens ons allen: vrede en alle goeds, Gods zegen. 

Jos Hettinga 

 

In de bijlage vindt u de toespraak van Maarten van Deventer namens de Paulus Stuurgroep 

 
 
Onze vleugel​
Inmiddels is onze zwarte vleugel vervangen door de (witte) vleugel van Marcel Duijs. De 
stuurgroep is zeer verheugd dat we het instrument van Marcel in bruikleen krijgen. Marcel is blij 
met een mooie plek voor zijn vleugel waar hij goed staat, goed zal klinken en ook vaker tussendoor 
door hem bespeeld kan gaan worden dan nu het geval is. Iedereen blij.​
We zijn twee individuele parochianen erg dankbaar dat zij de rekening van de pianoverhuizer voor 
ons hebben voldaan. Een bijzondere bijdrage aan de gemeenschap! 
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Vredesweek 20 tot en met 28 september: ‘Niets doen is geen optie’. 
In het kader van de oecumenische vredesweek vieren we twee keer samen met de gemeenschap 
van de Tuindorpkerk. De eerste is de Taizéviering op 21 september in de Pauluskerk. 
 
 
https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/  
 

Periode van de Schepping​
Van 1 september tot en met 4 oktober is het de periode van de schepping. We vieren de goedheid 
van de schepping, we bidden ervoor en reageren met actie op de schreeuw van de aarde. Dit 
gebeurt in allerlei verschillende kerken, over de hele wereld. De scheppingsperiode is een 
uitgelezen kans om het in jouw parochie of gemeenschap te hebben over natuur, klimaat en 
Laudato Si’. Op zondag 5 oktober sluiten we aan bij dit thema met de viering rond Franciscus.​
https://laudato-si.nl/event/periode-van-de-schepping-2025/  

Parels van Wijsheid. Parabels, fabels en gelijkenissen uit de wereldliteratuur​
Oecumenisch Leerhuis, najaar 2025 in de Tuindorpkerk.​
Vier religieuze gemeenschappen, de Tuindorpkerk, de Oecumenische Janskerkgemeente, de 
Pauluskerk en de Johannescentrumgemeente. organiseren een oecumenisch leerhuis over 
parabels, fabels en gelijkenissen uit christendom, jodendom, andere religies en moderne literatuur 
en cultuur. In de bijlagen vindt u alle details en data. 

Huis in de wijk bijlage​
In september wordt in het Huis in de Wijk de film the Salt Path vertoond en er is een lezing over 
Greet Hofmans. Alle details leest u in de bijlage. 
 
Aanvangstijd Eucharistievieringen​
Eucharistievieringen zullen met ingang van dit werkseizoen steeds starten om 10.30u. ​
Daarmee zijn de aanvangstijden van de zondagse vieringen allemaal weer gelijk. 

 
 
Vieringen 10.30u 
 

Zondag 14 september​
Woord- en Gebedsviering  

met Erik van Kerkhof en het PJK​
kindernevendienst 

Zondag 21 september 
Taizéviering 

Opening van de oecumenische Vredesweek 
met Friso Smits en Tobias Kruit ​

en de gemeenschappen van de Tuindorpkerk en de Pauluskerk 
 

 
 
 

   De vieringen vanuit de Pauluskerk zijn te volgen via Pauluskerk Online  
  
   Uw bijdrage aan de collecte van de Pauluskerk kunt u storten           ​

           via deze link of de QR-code.                                ​
        

 
Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op ​
vrijdagavond tussen 19.00  en 21.00 uur bespreken bij ​
Bernadet Vos via 06-401 787 44 
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Intenties  
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering ​
opgeven via ons e-mailadres: paulus@katholiekutrecht.nl​
Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren: 
Parochie:  NL 81 INGB 0004 8078 22 
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75 
 
Bloemengroet 
Graag aanmelden via e mail aan de Stuurgroep paulus@katholiekutrecht.nl  
U kunt ook Gertruus Bors hiervoor bellen: 06 23316086 
 
Vooruit, nog twéé foto’s dan 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep.  Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur 
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee 
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v.  Paulus Parochie Utrecht  of  
Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap  
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