
Parels van Wijsheid. Parabels, fabels en gelijkenissen uit de wereldliteratuur

Oecumenisch Leerhuis, najaar 2025 in de Tuindorpkerk

Liefhebbers van samen leren,

Vier religieuze gemeenschappen organiseren een oecumenisch leerhuis over parabels,
fabels en gelijkenissen uit christendom, jodendom, andere religies en moderne literatuur en
cultuur.

Parabels kunnen omschreven worden als fictieve verhalen met een morele boodschap.
situaties  uit het dagelijks leven worden in verhaalvorm gespiegeld om hoorders praktische
kennis en levenswijsheid op te laten doen.

We werken met het boek Parels van wijsheid. Parabels, fabels en gelijkenissen uit de
wereldliteratuur. Redactie: Eric Ottenheijm, Nikkie Spoelstra en Martijn Stoutjesdijk,
Leeuwarden, Uitgeverij Adveniat, 2024.

[Liefhebbers  kunnen het boek aanschaffen, maar het hoeft niet. We werken met kopieën]

Programma:

23 september parabels van de Maggid van Dubno (jodendom)       Bas van den Berg

7 oktober        parabel van de Boeddha in een graspol (boeddhisme)    Bas van den Berg

28 oktober parabel over de gasten bij een feestmaal (Lucas 14)       Bart Koet

11 november parabel over de oneerlijke rentmeester (Lucas 16)       Bart Koet

25 november parabel rond de verloren zoon (verschillende tradities)   Kees van der Zwaard

9 december parabels in de moderne Nederlandse literatuur       Marie-José van Bolhuis

Locatie: Blauwe Zaal van de Tuindorpkerk, Utrecht (hoek Van Suringarlaan/Van Riellaan 1).

Data: dinsdag 13 september, 7 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november en 9
december. Tijd: 10.00 - 12.30 uur. Kosten: € 10,- (inclusief koffie en thee; contant te betalen).

Opgave: bij Bas van den Berg via bwpvandenberg11@gmail.com;

Bas verzorgt ook de coördinatie en afstemming. Hij is bij alle bijeenkomsten aanwezig.

Het Oecumenisch Leerhuis Samen Leren…Samen Leven is een initiatief van de
Tuindorpkerk, de Oecumenische Janskerkgemeente, de Paulus Parochie en de
Johannescentrumgemeente.
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