
 

Drievuldigheidszondag 
Waaraan je christenen vaak kunt herkennen is het kruisteken.  
Met een handgebaar tekenen wij ons met het kruis, waaraan Jezus is gestorven, maar wat door zijn 
verrijzenis een overwinningsteken is geworden. En daarbij zeggen we in stilte of hardop: in de naam van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.   
Bij ons doopsel zijn we getekend met dit kruis en met de bijbehorende tekst. Maar  “In de naam van…” 
betekent niet allereerst: namens, maar geeft volgens de oorspronkelijke tekst een richting aan: náár de 
naam. De dopeling wordt aan de drieëne God toegewijd. Hij/zij wordt in de richting van God gekeerd. 
Vergelijk dit met een bloempot met zaad, zo las ik laatst, door die in de richting van de zon te keren komt het 
leven op gang. Mooi, toch? Het weloverwogen maken van een kruisteken terwijl je de tekst erbij zegt, is een 
complete geloofsbelijdenis. Eenvoudig en overal tot onze beschikking. 
Als je een kruisteken maakt, doe het goed, langzaam, ruim, met veel aandacht.  
Van je voorhoofd tot je hart, van je linkerschouder tot je rechterschouder.  
Dan omvat het heel je wezen,  
je lichaam en je ziel, je denken en je willen,  
je verstand en je gemoed, je doen en laten.  
Door dat kruisteken wordt alles in jou gesterkt, gezegend,  
in de kracht van Christus. 
Romano Guardini  (1885-1968)      
 
Hélène Leijendekkers 
 
Parochieagenda  
elfde zondag door het jaar 
zo  15 juni 09.30 uur woord en communieviering: Hélène Leijendekkers, Mixtuur 
  11.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
ma 16 juni 14.00 uur ouderensoos 
di 17 juni 20.00 uur Doopvoorbereiding: pastor De Bekker 
vr 20 juni 10.00 uur gebedsviering 
  19.15 uur CoVo 
twaalfde zondag door het jaar 
zo 22 juni 09.30 uur eucharistieviering: pastor De Bekker, gemengd koor 

12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel 
Maandag tot en met zaterdag: dagkapel geopend  
 
Misintenties: 
zo 15 juni: Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; voor Marleen Hamerling-uit dankbaarheid;  
voor ouders Van den Heuvel-Koster; broers en zusters Van den Heuvel; Joke de Bruin-de Haas; 
José Krul; Henny Scherrenberg-van Impelen; voor zieke parochianen, om kracht en sterkte. 
zo 22 juni: Herman Scherrenberg; overleden ouders Klaarenbeek-Buiting; José Krul; 
overleden familie Van Holsteijn-Hólierhoek; ouders Vierbergen-Oostveen; Huub Vierbergen; Piet Greve.  
 
Collecte 

De collecte voor de Pinksteractie bracht op zondag 8 juni € 255,70 en digitaal € 43,-. 
Hartelijk dank voor uw gaven. 
De collecte tijdens de viering is voor onze geloofsgemeenschap. Met de QR-code kunt u 
digitaal geven.  
N.B. De QR-code dient u met uw camera te scannen waarna er een website 
verschijnt waarmee u verder kunt betalen. De scanner van uw bank-app werkt 
hierbij niet. 
 

St. Martinusparochie Utrecht 
geloofsgemeenschap Aloysius 

 
Mededelingen rondom de Koepel 

 
Week van 15 tot en met 22 juni 2025 

 

 



De Aloysiuskerk in Utrecht 
Van het boek: De Aloysiuskerk in Utrecht, zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Het is een prachtig boek 
over de bouw van de kerk en de ontwikkeling van de wijk Utrecht Oost en kost € 19,95. 
Het is verkrijgbaar bij het secretariaat op maandagmorgen en na de viering op zondag achter in de kerk. 
 
Toekomst Aloysiuskerk 
Het Aartsbisdom en het bestuur van de parochie St. Martinus te Utrecht zijn met elkaar in gesprek over 
mogelijke verkoop van het  gebouwencomplex van de St. Aloysiuskerk door de parochie aan het aartsbisdom, 
ten behoeve van de vestiging van de aartsdiocesane priesteropleiding, aangezien de huidige locatie te klein 
wordt.  
Dinsdag 6 mei was er een bijeenkomst om de basisbehoeften van de Aloysiusgeloofsgemeenschap te 
inventariseren. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, dat op te vragen is bij het Aloysiussecretariaat: 
aloysius@katholiekutrecht.nl. 
 
Tentoonstelling “Mirakel van Amsterdam: Over het herinneren van het verleden en de toekomst” 
Museum Ons' Lieve Heer op Solder in Amsterdam presenteert tot en met 7 september de tentoonstelling 
Mirakel van Amsterdam: Over het herinneren van het verleden en de toekomst. Deze bijzondere expositie 
maakt deel uit van de viering van 750 jaar Amsterdam en belicht de eeuwenlange betekenis van het Mirakel 
van Amsterdam (1345) voor de stad en haar inwoners. Aan de hand van unieke historische objecten – 
waaronder de beroemde Mirakeldoeken van Jacob van Oostsanen en de Occo Codex – wordt het katholieke 
erfgoed van Amsterdam tot leven gebracht. Naast deze historische stukken zijn elders in de tentoonstelling 
ook werken van hedendaagse kunstenaars en jongeren te zien. In deze werken reflecteren zij samen op wat 
toekomstige generaties zich zullen herinneren van de stad. Mis het niet! Adres: Oudezijds Voorburgwal 38, 
Amsterdam. Het museum is open van maandag t/m zondag van 10.00-18.00 uur. Let op, op zondag 7 
september is het museum open vanaf 11.00 uur in verband met de Soldermissen. 
 
Voedselbank actie, vrijdag 27 en zaterdag 28 juni en  zaterdag 26 juli, landelijk 
De Voedselbank organiseert in samenwerking met supermarkt Jumbo twee landelijke actiedagen op vrijdag 
27 juni en zaterdag 28 juni. Op zaterdag 26 juli staan ze opnieuw paraat. Help jij (weer) mee in een 
Utrechtse supermarkt om van deze actie een succes te maken? Geef je op via dit formulier: 
https://forms.office.com/e/C0U0Xu6Zvw. Voor wie nog onbekend is met deze acties: op deze dagen zamelt 
de Voedselbank houdbare producten in bij supermarkten in Utrecht. Als vrijwilliger spreek je klanten bij de 
ingang aan met een boodschappenlijstje en vraag je of ze iets extra’s willen meenemen. Bij de uitgang zamel 
je de producten weer in. Kun je deze dagen niet, maar wil je meedoen met een groep collega's, vrienden, 
familie, verenigingsgenoten of kennissen? Stuur een e-mail naar: helpen@voedselbankutrecht.nl, de 
Voedselbank denkt graag met jullie mee over een actie op maat! 
  
Jonge Utrechtse Katholieken, zondag 29 juni – 19.00 uur, St. Aloysiuskerk 
De maandelijkse bijeenkomst van de Jonge Utrechtse Katholieken (JUK), voor jongeren en jongvolwassenen, 
is vooral gericht op het ontmoeten van elkaar met verdieping. De avond begint met een gezamenlijke 
maaltijd. Daarna geeft mentor pater Gerben Zweers een korte inleiding over het thema van de avond, 
waarna hij een geleide meditatie leidt. Na de meditatie is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan 
en elkaar beter te leren kennen. Deze bijeenkomsten vinden plaats iedere laatste zondag van de maand van 
19.00 tot 22.30 uur, en iedereen tussen de 18 en 30 jaar is van harte welkom. Volgende datum: 28 
september. 

 

Lezing: “Wie is Paus Leo XIV?”, donderdag 3 juli – 20.00 uur, St. Augustinuskerk 
Ben jij benieuwd naar de nieuwe paus en wat hij betekent voor de Kerk van vandaag? Kom dan op 
donderdagavond 3 juli naar de inspirerende lezing “Wie is Paus Leo XIV?” in de zaal naast de Sint 
Augustinuskerk in Utrecht. Een bijzondere avond met drie sprekers die elk hun unieke perspectief geven: 

- Mgr. Woorts deelt persoonlijke herinneringen aan Paus Franciscus en blikt terug op de Nationale 
Bedevaart in Rome in april/mei 2025. 

- Anton de Wit, hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad, geeft een journalistieke kijk op Paus Leo 
XIV: wie is hij, wat heeft hij al betekend en wat mogen we van hem verwachten? 

- Pater Gerben Zweers verdiept zich in de spiritualiteit van Augustinus en hoe deze doorklinkt in het 
pausschap van Paus Leo XIV. 

Na afloop ben je van harte welkom om onder het genot van een drankje na te praten en ideeën uit te 
wisselen. Toegang is gratis – iedereen is welkom! Inloop 19:30 start 20:00 uur. Zaal naast de St. 
Augustinuskerk. Deze avond wordt georganiseerd door Pro Petri Sede Nederland. We hopen je daar te zien! 

https://forms.office.com/e/C0U0Xu6Zvw
mailto:helpen@voedselbankutrecht.nl

