
 

 
Het is Feest! Een groep heel jonge mensen mag voor het eerst aan de Tafel van de Heer en Hem ontvangen, als 

het Brood des Levens. Om heel dankbaar voor te zijn; voor hén maar ook voor onszelf. Want als we bidden ’Geef 
ons heden ons dagelijks brood’ vragen we niet alleen om voedsel om gezond te blijven, maar ook om dat Brood 

des Levens. Dat ontvangen we waar we samen komen, in gemeenschap: in communio. Eucharistie betekent 
letterlijk dankzegging, en wel  voor een grote gave, namelijk de gave van het lichaam van Christus.  We nemen 

dan volledig deel aan de kerk als gemeenschap van Christus en daarin wordt de verbondenheid van christenen met 

elkaar en met God duidelijk. Zoals Jezus vroeger zijn vriendschap deelde met zijn vrienden en leerlingen, zo delen 
wij christenen nu deze vriendschap met elkaar en met God.  En die vriendschap wordt beter ná de tweede, derde, 

tiende (…) communie! Mijn moeder dichtte het in 1968 zo:  

Dank U voor deze zondagmorgen, 

Dank U voor deze mooie dag,  

Dank U dat ik met al mijn vriendjes  

Bij U komen mag. 

 

Dank U voor deze nieuwe lente 

Dank U voor al wat groeit en leeft 

Dank U voor zoveel mooie dingen 

Dank U voor dit Feest 

Frans Joosten 

Parochieagenda  

vierde zondag van Pasen 
zo 11 mei 09.30 uur eucharistieviering met Eerste communieviering: pastor De Bekker, Mixtuur 

12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
ma 12 mei 14.00 uur ouderensoos 

  20.00 uur Aloysiusberaad 

di 13 mei 20.00 uur gebouwenplan 
wo 14 mei 14.30 uur wijkcontactpersonen 

do 15 mei 20.00 uur wijkcontactpersonen 
vr 16 mei 10.00 uur gebedsviering 

vijfde zondag van Pasen 

zo  18 mei 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, Schola Aloysii 
  12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 

Maandag, donderdag en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel; 
Dinsdag en woensdag: gebedsviering in de Antoniuskapel 

Maandag tot en met zaterdag: dagkapel geopend  

 
Misintenties: 

zo 11 mei: jaargedachtenis Joop Wallenburg; Loet Scherrenberg en zijn ouders; Kees en Jo van Leeuwen-de 
Bruijn; Theo en Cathrien Kamerbeek-Heijman; en voor de kinderen, die vandaag hun Eerste communie vieren.  

zo 18 mei: jaargedachtenis Maria van den Boogaard-Koster; jaargedachtenis emeritus priester Henk van Doorn; 
Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; overleden ouders Klaarenbeek-Buiting; voor 

zieke parochianen, om kracht en sterkte. 

 
De Aloysiuskerk in Utrecht 

Van het boek: De Aloysiuskerk in Utrecht, zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Het is een prachtig boek over 
de bouw van de kerk en de ontwikkeling van de wijk Utrecht Oost en kost € 19,95. 

Het is verkrijgbaar bij het secretariaat op maandagmorgen en na de viering op zondag achter in de kerk. 

St. Martinusparochie Utrecht 
geloofsgemeenschap Aloysius 

 
Mededelingen rondom de Koepel 

 
Week van 11 tot en met 18 mei 2025 

 

 



Collecte 

De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 4 mei € 179,10 op en digitaal  
€ 6,-. Hartelijk dank voor uw gaven. 

De collecte tijdens de viering is voor de Roepingenzondag. Met de QR-code kunt u digitaal 

geven.  
N.B. De QR-code dient u met uw camera te scannen waarna er een website 

verschijnt waarmee u verder kunt betalen. De scanner van uw bank-app werkt 
hierbij niet. 

 
 

Roepingenzondag, 11 mei: Wat vraagt God van jou? 

Op 11 mei is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het 
permanent diaconaat en het religieuze leven. Het thema van dit jaar is: Wat vraagt God van jou? Het is een oproep 

aan ieder mens om tijd en ruimte te vinden voor stilte en gebed, te luisteren naar de stem van God en op het 
spoor te komen van wat Hij vraagt.  

Als gelovigen weten we dat God ons daarbij altijd mensen op onze weg stuurt om ons te helpen onderscheiden. Zo 

hebben de afgelopen maanden maar liefst 12 jonge mannen deelgenomen aan het Kom en Zie traject van het 
Ariënsinstituut om te onderzoeken of ze geroepen zijn tot het priesterschap, het permanent diaconaat of het 

religieuze leven. Een aantal van hen heeft zich inmiddels aangemeld voor de priesteropleiding. We zien dus dat de 
Heer aan het werk is in de Kerk. Een bijzondere vorm van ondersteuning is dus het gebed om roepingen. Maar 

zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Daarom de vraag om ons zo mogelijk ook financieel te 
steunen. Uw bijdrage tijdens de collecte is daarom ook meer dan welkom. 

 

Toekomst Aloysiuskerk 
Het Aartsbisdom en het bestuur van de parochie St. Martinus te Utrecht zijn met elkaar in gesprek over mogelijke 

verkoop van het  gebouwencomplex van de St. Aloysiuskerk door de parochie aan het aartsbisdom, ten behoeve 
van de vestiging van de aartsdiocesane priesteropleiding, aangezien de huidige locatie te klein wordt.  

Dinsdag 6 mei was er een bijeenkomst om de basisbehoeften van de Aloysiusgeloofsgemeenschap te 

inventariseren. Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat aan te vragen is bij het Aloysiussecretariaat: 
aloysius@katholiekutrecht.nl 

 
Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk, zondag 11 mei – 16.00 uur 

Op zondag 11 mei a.s. zal er weer een Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk zijn. Het blokfluitkwartet Kwartje 

Klassiek zal dan werken van Bach. Telemann, Purcell en andere barokcomponisten laten horen. Passend bij deze 
dag zal het thema over de moeders gaan. 

De Muzikale Thema Vesper begint om 16.00 uur. 
Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten die van harte wordt aanbevolen. 

Sebastian Holz en Pascal Rijnders 
 

Lezing: “Pelgrims van Hoop”, dinsdag 20 mei – 19.30 uur, St. Aloysiuskerk 

Op 20 mei is iedereen van harte uitgenodigd voor een lezing “Pelgrims van Hoop” n.a.v. dit heilige jaar van 
Barmhartigheid, door priester Anton ten Klooster, hij is universitair docent moraaltheologie aan de Tilburg School 

of Theology. Waar: Pastorie St. Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht. Graag aanmelding i.v.m. koffie/thee 

aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl. 

 
Gedachtenisprentje paus Franciscus verspreid en als download beschikbaar 

Bij gelegenheid van het overlijden van paus Franciscus hebben de Nederlandse bisdommen gezamenlijk een 
gedachtenisprentje uitgegeven. Dit is in de eerste helft van mei in een oplage van 110.000 exemplaren over alle 

parochies in heel Nederland verspreid. In de eigen parochie kan iedereen een prentje meenemen, maar het is ook 
beschikbaar als download via deze link: https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2025/05/Bisdom-Roermond-

prentje-Paus-Franciscus-4-pag.pdf. Gebed staat aan het begin en aan het einde van het pontificaat van paus 

Franciscus, zei mgr. Van den Hende, voorzitter van de Bisschoppenconferentie, kort na het overlijden van de paus: 
“Toen de nieuwe paus Franciscus op het balkon verscheen, na zijn uitverkiezing in de besloten vergadering van de 

kardinalen, het conclaaf, boog hij zijn hoofd en vroeg de mensen voor hem te bidden. En die vraag is steeds 
gebleven.” Nu de paus is overleden gaat het gebed door: “Nu heel bijzonder voor onze gestorven paus Franciscus: 

dat hij mag delen in het eeuwig leven bij God.” 

 
Taizéproject met Mixtuur 

Mixtuur nodigt u van harte uit om mee te doen aan het Taizéproject. In vier repetities studeren we liederen in van 

de oecumenische  kloostergemeenschap Taizé. Jong en oud, met of zonder zangervaring; iedereen is welkom! We 
oefenen op donderdag 5, 12, 19 en 26 juni van 20:15 – 21:45 uur in de Aloysiuskerk. Zondag 29 juni brengen we 

de liederen ten gehore tijdens de viering. Informatie en opgeven kan bij Carine Schots via carine@schots.nl 
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