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Hemelvaartsdag: Dauwtrappen en viering

Donderdag 29 mei is Hemelvaartsdag. Traditiegetrouw organiseren we weer een
dauwtrapwandeling. Er zijn twee vernieuwingen:

- Deze keer is het inhoudelijke deel van de wandeling samengesteld met de Paulus Jeugdclub. Zij
hebben in twee avonden met elkaar het plan bedacht voor wat we gaan doen tijdens de wandeling
en zullen daar ook een rol in spelen.

- Het ontbijt na de wandeling en de gebruikelijke viering gaan we samenvoegen in een
maaltijdviering. Dat heeft tot gevolg dat de viering vroeger start. Dat zal waarschijnlijk om 10.00u
zijn. Dat maken we later exact bekend

Voor deelname aan de dauwtrapwandeling vragen we u zich aan te melden via
katholiekutrecht.nl of via de intekenlijsten die in de kerk liggen.

Zet u er a.u.b. bij of u denkt mee te eten en met hoeveel personen u bent.

We houden rekening met mensen die niet wandelen en wel naar de viering komen. Die hoeven

zich niet apart aan te melden.

Vieringen

Zondag 11 mei
Woord- en Communieviering
met Jos Hettinga en het PJK

Zondag 18 mei
Taizéviering
met de gemeenschap

De vieringen vanuit de Pauluskerk zijn te volgen via Pauluskerk Online

Uw bijdrage aan de collecte van de Pauluskerk kunt u storten
L;;?’ via deze link of de QR-code.

U kunt aan de tweede collecte van 11 mei voor roepingenzondag SREE:
bijdragen via deze link en de tweede QR-code

vrijdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bespreken bij

ﬂ Indien u vervoer per auto naar de kerk wil dan kunt u dat op
Bernadet Vos via 06-401 787 44

- "
z !
Tweede collecte

Paulus jeugdclub: Vrijdag 9 mei 19.15u - 21.00u, inloop vanaf 19.00u


mailto:paulus@katholiekutrecht.nl
https://www.twitch.tv/pauluskerkonline
https://www.ing.nl/de-ing/payreq?trxid=M2yzF4tLqmXYvRu4dPwShcmLxiYkznCG&flow-step=payment-request
https://www.ing.nl/de-ing/payreq?trxid=fk8s5hPlujvdD0EunVojgefrhdOtFt7J&flow-step=payment-request

Retraitecentrum de Spil

https://www.retraitecentrum.nl/

De Spil is een plek tussen herberg en klooster.

Een plek om op adem te komen en om God te ontmoeten.

In de uitvaart van de ons zo dierbare Ellen de Vries, op Paaszaterdag, is daarover gesproken.
Ellen wilde dat er voor de Spil gecollecteerd werd en daar is van harte gehoor aan gegeven.
Een bedrag van bijna €900,- kon aan hen worden overgemaakt. Op verzoek van Jan de Vries
maken we dit bekend met de reactie van de Spil erbij:

“Wij zijn diep onder de indruk van Ellens verhaal.

Onze dank is groot en de collecte wordt ingezet voor het onderhoud van het labyrint waar zij
zoveel heeft ontvangen op weg naar het afronden van haar aardse leven.

We bidden om troost en kracht voor haar echtgenoot Jan en jullie die haar gedenken.”

Je kunt het labyrint lopen als een
meditatieve weg. Anders dan bij een
doolhof is het een geleid pad. Je kunt
er dus niet in verdwalen. Je hoeft de
weg slechts te volgen. Daardoor kun je
je aandacht meer op je weg naar
binnen richten. De gang door het
labyrint staat symbool voor je eigen
levensweg en niet zelden ontmoet je
jezelf als je het loopt.

Vastenactie: Schoenendozenproject, bijna 60 dozen!
Dankzij de inbreng van de leden van de Paulusparochie en de leden van de Tuindorpkerk hebben
we bijna 60 (!) gevulde en mooi versierde schoenendozen en zes naaimachines ingezameld! Een
opbrengst waar we mensen erg blij mee hebben gemaakt. De versieringen en tekeningen die door
de kinderen waren gemaakt was een extra grote verrassing voor de ontvangers. Bij Villa Vrede
werden we geholpen met uitladen van de auto door kinderen van een schoolklas, die op dat
moment uitleg kregen over Villa Vrede. Bij de Huiskamers in Utrecht waren ze overrompeld door
de hoeveelheid dozen en de naaimachines, ze waren er heel erg blij verrast. Ze vertelden ons dat
ze ook nog steeds veel plezier hadden van de schaakstukken die vorig jaar ter beschikking waren
gesteld. Dus alle mensen die op een of andere manier hebben bijgedragen aan deze actie:
ontzettend bedankt voor jullie medewerking, het werd zeer gewaardeerd!



https://www.retraitecentrum.nl/

De collecteopbrengst van onze vastenactie voor Villa Vrede kunnen we u volgende keer melden.

Huis in de Wijk

Woensdag 21 mei wordt er weer een film vertoond in Huis in de Wijk.
Het is de laatste film van dit seizoen. Pak die kans!

In september gaat het weer verder.

Toegang is €5,-, zie de bijlage voor verdere informatie.

Over de film

In “L” histoire de Souleymane" gaat het over een Parijse fietskoerier, die- als illegaal- onder grote
druk komt te staan om te ‘overleven’. In Nederland, ook in Utrecht kennen we ze. Bij ons heten ze
‘ongedocumenteerden’. Soms worden ze aangeduid als ‘gelukzoekers’. Maar hoe gelukkig zijn ze
en hoe ziet hun leven eruit? En hoe kijken wij tegen hen aan? En is dat anders na het zien van
deze film?

Drankje
Na afloop is er — zoals gebruikelijk- een drankje om even na te praten en elkaar te ontmoeten.

Omdat het de laatste keer van dit seizoen is, hopen we dat u (ook) dit keer meedoet.

Intenties
Intenties voor de vieringen kunt u tot en met de vrijdag voor elke viering opgeven via ons
e-mailadres: I katholiekutr

Als u de intentie wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage dan kan dat op twee manieren:
Parochie: NL 81 INGB 0004 8078 22
Stichting Vrienden van de Paulusgemeenschap: NL 74 RABO 0154 5794 75

PaulusActueel wordt verzorgd door de Paulus Stuurgroep. Wilt u iets mededelen, of wilt u zich aan- of afmelden, stuur
een mailtje. E: paulus@katholiekutrecht.nl W: Katholiek Utrecht - Paulus Wilt u financieel bijdragen? Dat kan op twee
manieren: Rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. Paulus Parochie Utrecht of

Rek.nr. NL74 RABO 0154 5794 75 t.n.v. Vrienden van de Paulusgemeenschap
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