
 

 

U zij de glorie 
zullen we zingen deze paastijd en terecht. 
Want ondanks alle ellende in onze wereld vieren wij de bevrijding die God ons  heeft gegeven.  
Op de eerste plaats in zijn eerste volk, dat tot op de dag van vandaag de historische bevrijding uit Egypte 
blijft vieren. Hun Pesach viering die 7 dagen duurde eindigde dit jaar op onze paaszaterdag. 
Tegelijk vieren onze Joodse zusters en broeders  in de sedermaaltijd het loslaten van slavernij in het 
algemeen, al datgene waar we verslaafd aan zijn en waar we in vast zitten. 
Vandaag vieren wij, zowel de Oosterse Christenen als de Westerse Christenen het Paasfeest.  
Christus is de Opgestane Heer, Alleluia. 
Hij is ons licht en bevrijder, de Redder van de Wereld. 
Precies die wereld waar Adonai, Allah, geprezen zij zijn Naam, de Barmhartige, de Liefdevolle, zichtbaar is 
geworden in de eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. 
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden.  
Zoals we blijven bidden in de geloofsbelijdenis van Nicea, vanuit het concilie aldaar in 325. 
Laat ons in blijdschap en vreugde delen, dat geloven in Jezus Christus, als zijn geliefde leerlingen.  
Zalig Pasen.       pastoor Hans Boogers 
 
Parochieagenda  
Witte Donderdag 
do  17 apr. 19.00 uur eucharistieviering: pastoor Boogers en diaken Schat,  

Mixtuur en gemengd koor 
Goede Vrijdag 
vr   18 apr. 15.00 uur Kruisweg, gebedsdienst: gemeenschap 

17.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
19.00 uur woord en communieviering: pastoor Boogers en diaken Schat,  

Mixtuur en gemengd koor  
Paaswake  
za  19 apr. 21.00 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, en diaken Schat,  

Mixtuur en gemengd koor 
Pasen 
zo  20 apr. 09.30 uur eucharistieviering met Paasspel: pastor Smits, gemengd koor en kinderkoor 
  11.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
vr 25 apr. 10.00 uur gebedsviering 
Tweede zondag van Pasen 
zo 27 apr. 09.30 uur woord en communieviering: Hélène Leijendekkers, Mixtuur 

12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap   
Maandag tot en met woensdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel 
Maandag tot en met zaterdag: dagkapel geopend  
 
Misintenties: 
za 19 apr.: Albert van Dam; Riky Buunen, voor altijd in ons hart; voor overleden ouders Johannes Antonius 
Paulus en Elisabeth Paulus-van Rijn en zussen Diny, Liesbeth en Hilde en broers Theo, Jacques en Clemens; 
overleden ouders Marrée-van Kooten; Marieke Kos; overleden ouders Oude Groen-Slotman en zonen Jan en 
Theo; Joke de Bruin-de Haas; Frank Schots; Ellen van Eunen en Sander Funcke, dat zij zijn waar het Licht 
mag komen; Paul en Els Hart-Jaspers en Catelijne Hart, dat de steppe zal bloeien; voor een ernstig zieke 
parochiaan. 
zo 20 apr.: Rini Geurtsen en familie; familie Dissel; Leo Linders; Henny Scherrenberg-van Impelen;  
Conny van Straaten en overleden ouders en grootouders; overleden ouders Klaarenbeek-Buiting;  
familie Van Holsteijn-Hólierhoek; Joke de Bruin-de Haas; voor zieke parochianen, om kracht en sterkte. 
zo 27 apr.: Herman Scherrenberg; Anneke Ruijsestein.  
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Collecte 

De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 13 april € 179,90 op en digitaal  
€ 65,-. Voor de Vastenactie was de opbrengst € 14,75.  

De collecte tijdens de vieringen is de Paaswake voor de Vastenactie bij. Op Eerste Paasdag is 

de collecte voor de PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Hartelijk dank voor uw gaven. 
Voor de Vastenactie staat er ook een collectebusje achterin de kerk met de QR-code voor het 

Vastenproject. Wij danken u voor uw gaven.   
N.B. De QR-code dient u met uw camera te scannen waarna er een website 

verschijnt waarmee u verder kunt betalen. De scanner van uw bank-app werkt 
hierbij niet. 

 

COVO Vastenactie 
Afgelopen weken hebben de kinderen van de COVO (dit is de groep die tussen Communie en Vormsel zit en 

regelmatig bijeenkomt) ook een vastenactieproject gedaan. 
Door klusjes en bijdragen van zichzelf, familie en anderen hebben zij het mooie bedrag van € 124,88 bijeen 

gespaard. Namens de vastenactie heel erg bedankt hiervoor. 

 
Vastenactie: Meer kinderen naar school, beter onderwijs en bomen planten in Tanzania 

Dit jaar richt de St. Martinusparochie zich tijdens de Vastentijd op een project in het noordoosten van Tanzania, 
waar religieuzen zich inzetten voor arme kinderen. Ze hebben scholen opgericht, maar er is onvoldoende geld om 

vooral meisjes naar school te sturen. Het Vastenactieproject wil de benodigde middelen leveren voor 
schooluniformen, lesmateriaal, menstruatieproducten, maaltijden en sportmaterialen voor 400 meisjes. Daarnaast 

wordt het onderwijs in natuurbehoud verbeterd. Door bomen te planten, zoals avocado- en pruimenbomen, willen 

ze de kinderen leren omgaan met bossen, het milieu beschermen en bijdragen aan betere leefomstandigheden. 
4000 bomen worden geplant, waarvan de vruchten ten goede komen aan de kinderen en hun gezinnen. Uw 

bijdrage wordt met 50% verhoogd door Vastenactie Nederland, en kan worden overgemaakt naar rekening NL78 
RABO 0181 9165 25 van St. Martinusparochie onder vermelding van “Vastenactie 2025”.  

 

De Aloysiuskerk in Utrecht 
Van het boek: De Aloysiuskerk in Utrecht, zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. Het is een prachtig boek over 

de bouw van de kerk en de ontwikkeling van de wijk Utrecht Oost en kost € 19,95. 
Het is verkrijgbaar bij het secretariaat op maandagmorgen en na de viering op zondag achter in de kerk. 

 

Toekomst Aloysiuskerk 
Het Aartsbisdom en het bestuur van de parochie St. Martinus te Utrecht zijn met elkaar in gesprek over 

mogelijke  verkoop van het  gebouwencomplex van de St. Aloysiuskerk door de parochie aan het aartsbisdom, ten 
behoeve van de vestiging van de aartsdiocesane priesteropleiding, aangezien de huidige locatie te klein wordt. 

Nadere details zullen te zijner tijd worden bekend gemaakt. 
 

Peiling op 6 mei over wensen m.b.t. toekomst Aloysiuskerk en pastorie 

Zoals bekend heeft het parochiebestuur twee weken geleden aangekondigd dat het bisdom plannen heeft met 
onze kerk en het pastoraal centrum. De plannen komen er kort en goed op neer dat de pastorie wordt bestemd als 

huis voor priesters in opleiding van het bisdom en dat de kerk beschikbaar blijft voor de geloofsgemeenschap.  
Over praktische zaken dient het gesprek tussen parochiebestuur en Bisdom nog plaats te vinden. Het 

Aloysiusberaad wil graag met de geloofsgemeenschap nagaan welke zaken wij in dat gesprek van belang achten 

en mee willen geven aan het parochiebestuur. Deze peiling vindt plaats op dinsdag 6 mei om 20.00 uur. Een ieder 
is van harte uitgenodigd aan deze bijeenkomst deel te nemen. Om het gesprek te faciliteren verzorgt het Beraad 

een voorlopige lijst van onderwerpen die ruim van te voren beschikbaar wordt gesteld.  
Wij zien uit naar jullie deelname en inbreng op 6 mei.   Hans Heijs 
 
Paasspel in de Aloysiuskerk 

Met Pasen zondag 20 april om 9.30 uur speelt het kinderkoor tijdens de viering het Paasspel. Na het paasspel gaan 

we met alle kinderen naar de pastorie voor een mooi verhaal en paaseieren zoeken. Kom je ook? 
 

Paasjubel, zondag 20 april – 5.45 uur, Domplein 
We willen jullie van harte uitnodigen om op zondag 20 april a.s. om 5.45 uur naar het Domplein te komen om deel 

te nemen aan de Paasjubel 2025. In de stilte van de ochtend – zoals de vrouwen in het Evangelie, bij het 

aanbreken van de dag – ontmoeten we elkaar op het plein bij de Domkerk om de opstanding van Jezus te vieren. 
De feestelijke bijeenkomst is oecumenisch, we zingen samen, bidden en luisteren naar het paasevangelie. Bij 

zonsopkomst om 6.32 uur wordt het programma afgesloten met het overweldigende gelui van de Domklokken. 
Aansluitend is iedereen welkom bij het gezamenlijk ontbijt in de Domkerk. We hopen jullie te zien bij de Paasjubel 

2025 op het Domplein in het centrum van Utrecht. 


