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OP PELGRIMAGE

Gaat u mee op pelgrimage naar Santiago de Compostella; een van de belangrijkste bedevaartsplaatsen van
Europa? Velen gingen u voor. Tijdens deze pelgrimstocht bestaat de mogelijkheid om stukjes te wandelen
van de beroemde Jacobsroute naar Santiago de Compostella, de stad met het graf van de apostel Jacobus.
De prachtige wegen, waar u pelgrim met de pelgrims bent, voeren u door boeiende steden en langs
verborgen heiligdommen en eeuwenoude kerken. Een unieke en boeiende ervaring! Zoals u wellicht weet,
is "onderweg zijn" op deze beroemde Camino, net zo belangrijk als aankomen!

OVERNACHTINGEN Of vergelijkbaar:

Avila 1 nacht Hotel Cuatro Postes

Burgos 1 nacht Hotel Corona de Castilla
Leon 1 nacht Hotel Husa Abad San Antonio
Ponferrada 1 nacht Hotel Temple Ponferrada
Santiago de Compostella 3 nachten Hotel Eurostars San Lazaro
DAGPROGRAMMA

Vrijdag 27/09: op reis

Directe vlucht van Amsterdam naar Madrid met Iberia. Na aankomst transfer naar Avila, de geboorteplaats
van de Heilige Theresia. Na het inchecken kan een eerste verkennende wandeling in de stad gemaakt
worden. Diner en overnachting,

Zaterdag 28/09: Avila - Segovia - Santo Domingo de Silos - Burgos

Na het ontbijt bezoekt u samen met een lokale Engelssprekende gids Avila. Zo ziet u de kathedraal, het
klooster van St. Theresia en de nog volledige intacte stadsmuur. Dan per touringcar naar Segovia, waar een
kijkje wordt genomen bij het Romeinse aquaduct. Lunch in Segovia en door naar het klooster Santo
Domingo de Silos. U kunt het klooster en bezoeken en maakt er de Vesperviering mee,waaraan het
Gregoriaanse kloosterkoor meewerkt. U reist verder naar Burgos. Laat diner en overnachting.

Zondag 29/09: Burgos - Leon
's Ochtends bieden we de mogelijkheid om de H. Mis mee te vieren in de kathedraal van Burgos.
Aansluitend leidt een gids u langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Rond de middag
vertrek per touringcar richting Leon met onderweg een stop voor de lunch.

Bij aankomst in Leon een stadswandeling met gids, waarbij de San Isidro basiliek
en de kathedraal bezocht worden. Diner en overnachting in Leon.

Maandag 30/09: Rabanal del Camino - Foncebadon - Ponferreda

De reis wordt vervolgd richting Ponferrada, de laatste overnachtingplaats voor
Santiago. U begint de dag met een bezoek aan Rabanal del Camino, een dorp met
60 inwoners. Hier worden de typische Maragatos huizen bekeken.

Net buiten Rabanal ligt Foncebadon. Hier kan een korte wandeling van 2,5 km.
over de Camino gemaakt worden naar het [Jzeren Kruis. Bij dit kruis leggen vele
pelgrims een steen of nemen hier de tijd voor een moment van stilte en bezinning.
Doorreis naar Ponferrada. Na aankomst lunch in het hotel en gelegenheid het
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stadje op eigen gelegenheid te bezoeken. U vindt er een Tempeliers fort, een koninklijke gevangenis en een
moaoi, oud stadhuis. Diner en overnachting in Ponferrado.

Dinsdag 01/10: aankomst in Santiago de Compostella

Vandaag bereikt u Santiago! Na het ontbijt gaat u naar Pedrafita do Cebreira, waar u de ronde woningen
uit de Keltische tijd kan bewonderen. Hier vandaan reist u door naar Lavacolla waar u luncht. Lavacolla
was van ouds de plaats waar de pelgrims zich wasten voor zij Santiago binnen gingen. DrieTour biedt de
mogelijkheid de laatste 10 km. van de Pelgrimsroute te voet af te leggen, zodat u samen met andere
pelgrims deze ervaring kan beleven. U dineert en overnacht in Santiago.

Woensdag 02 /10: verkenning van Santiago

De ochtend wordt besteed aan een verkenning met een gids
van Santiago. U bezoekt het heiligdom en woont de
peigrimsmis bij in de kathedraal van Santiago. Na de
misviering luncht u en is de middag vrij voor eigen
ontdekkingen. Diner en overnachting weer in Santiago.

Donderdag 03/10: door naar Cabo Finistere

Voor veel pelgrims is het echte eindpunt van hun bedevaart
Cabo Finisterre, het westelijkste puntje van Spanje. Bij het
bereiken van deze plek verbrandden vele pelgrims hun
kleren als teken dat hun pelgrimstocht voltooid is.
Gelegenheid om op eigen gelegenheid rond te kijken of te
wandelen. Na de lunch terug per touringcar naar Santiago.
Diner en overnachting in uw hotel

Vrijdag 04/10: terug naar Nederland
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Santiago. Terugvlucht naar Amsterdam per Iberia (met
overstap in Madrid).

Informatie:
Reissom voor deze reis: + €2100,- per persoon / Toes!. 1pk: €310,-

Reissom inclusief: Vliegreis / Ruimbagage /Vervoer volgens programma / Verblijf in 3-of 4--sterren
accommodatie 0.b.v. 2-persoonskamer met ontbijt en diner / Lunches / Excursie- en entreegelden
volgens programma / Gebruik Headsets / / Lokale Engelstalige gidsen volgens schema / Fooien

Reissom exclusief: Reisverzekering en Annuleringsverzekering /Bijdrage SGR (€5,-p.p.} en
Calamiteitenfonds € 2,50 per factuur / Lunches op heen- en terugreis, Persoonlijke uitgaven, drankjes
bij diners, toeristenbelasting,

Bijeenkomst:

Er is een informatie bijeenkomst gepland op zondagmiddag 28 januari 2024 om 15.30u in de
Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht.
Bus 8 Wilhelminapark stopt voor de deur.

Graag opgave bij pastoor Hans Boogers: h.boogers@katholiekutrecht.nl



