
Meditatie in de christelijke traditie is stil 
worden en oefenen in ontvankelijkheid. Iedere 
mens wordt geboren met mogelijkheden die 
naar eigen keuze kunnen worden ingezet. Ons 
leven is geen toevallige samenloop van licha-
melijke mogelijkheden, maar heeft betekenis in 
een groter geheel. Dit zou je bestemming of 
roeping kunnen noemen. Waar leef jij naartoe? 
Waar leef jij voor? In deze meditatiereeks 
luister je naar jouw bestemming. 

Iedere avond begint met een basismeditatie 
om te komen tot stilte en ontspanning. Daarna 
volgt een thematische meditatie. Je maakt 
kennis met tekstmeditatie, beeldmeditatie, 
muziekmeditatie en visualisatie. 

Bestemming
Meditatiecursus najaar 2023

Huis
DOMINICUS

van

Dominicus
Meditatiecursus 

dinsdagavond
20.00-21.30

PLAATS		  Dominicuskapel, Palestrinastraat 1 
DATA		  dinsdag 19/9, 17/10, 21/11 en 19/12
TIJD		  20.00-21.30 uur		
BEGELEIDING	 Marian Geurtsen
KOSTEN		  €15,– per avond (is de prijs een probleem, neem dan even contact op)
AANMELDEN 	 info@huisvandominicus.nl


