Martinusdag 2023

Thema: ‘Trouw aan God, mens(en) en de aarde’
Datum: 12 november 2023
Locatie: Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht

Programma
10:30 uur Eucharistieviering

1.
2
3.
4. 14:00 uur Afsluiting

. 12:00 uur Lunch

13:00 uur Middagprogramma

. Eucharistieviering

Omdat er geen dirigent/organist beschikbaar is om ondersteuning te geven aan een koor welke is
samengesteld met koorleden van de verschillende geloofsgemeenschappen is gekozen om de
muzikale ondersteuning te laten verzorgen door een organist en een cantor. De English Mass heeft
besloten om niet deel te nemen aan de Martinusdag 2023 en is er gekozen voor een volledige
Nederlandstalige viering.

Voorgangers: Celebrant Pastor Hans Boogers, concelebrant priester Koos Smits, Diaken Lex Janssen en

pastoraalwerker Gérard Martens

Organist: Wim Does
Cantor:
Lector:
Voorbeden: Wordt verzorgt door jongeren uit de geloofsgemeenschappen

Caspar Becx
Josta Esajas (Surinaams-Antilliaanse gemeenschap) en Peter Zutt (Aloysiuskerk)

Persoonlijke intentie

De geloofsgemeenschappen kunnen de persoonlijke intenties van de leden uit hun geloofsgemeenschap
sturen naar pastoor Hans Boogers, email: h.boogers@katholiekutrecht.nl. Hij zal deze tijdens voorbeden
oplezen.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Na welkomstwoord Pastoor H. Boogers zullen de kinderen onder leiding van Danielle de Vries
(Pauluskerk) het levensverhaal van Sint Maarten vertellen.

Hierna kunnen de kinderen die dat willen deelnemen aan de kinderwoorddienst onder leiding
van Saskia de Verhoeven (Augustinuskerk) met ondersteuning van leden van de verschillende
geloofsgemeenschappen. Het thema is: Liefde maakt het verschil

Na het slotgebed zal de Pluim van Sint Maarten worden uitgereikt aan de Bedsite Singers en
zullen zij zich aan u presenteren.

Vervolgens zal Riet Blom (vicevoorzitter parochiebestuur) namens het bestuur woorden van
dank uitspreken aan pastoraal medewerker Gérard Martens die tijdens deze dag afscheid neemt.
Aansluitend zal pastoor H. Boogers u de zegen geven.

2. Lunch

2.1.
2.2.
2.3.

24.

Soep, broodjes, koffie/thee, melk

Voor de kinderen verzorgen we een broodje Knakworst.

De lunch zal aan beide zijde van de kerkzaal verkrijgbaar zijn. Het verzoek is nadat u de lunch
heeft ontvangen deze mee te nemen naar een andere deel van de kerkzaal. In de
ontmoetingsruimte is er gelegenheid om aan een tafel te gaan zitten.

Tijdens deze lunch bent u in de gelegenheid om pastoraal medewerker Gérard Martens in
gesprek te gaan.
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3. Middagprogramma

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Samen duurzaam tuinieren (Ineke Malsch)

Wilt u graag tuinieren, maar hebt u geen tuin? Of groeit uw tuin u boven het hoofd? Laten we
samen de handen in de aarde steken voor een sociale en groene buurt. Tijdens deze workshop
leert u meer over het initiatief “Sociaal Moestuinieren” van Duurzaam Utrecht en hoe u hieraan
kunt bijdragen.

Kennismaken met het gregoriaans

Het gregoriaans is de oudste muziek van Europa. Dat is nog geen reden om in het gregoriaans
geinteresseerd te zijn. Wat wel een reden zou kunnen zijn, is dat het gregoriaans nog steeds een
levende traditie is. Er zijn in Nederland - maar ook in de rest van de wereld — nog altijd heel veel
mensen die met hart en ziel deze eenstemmige liturgische muziek ten gehore brengen.

Tijdens de Martinusdag organiseert de Utrechtse Vrouwenschola m.m.v. Wilko Brouwers een
gregoriaanse zangworkshop. Bent u geinteresseerd in het gregoriaans? Dan bent u van harte
welkom. Mannen en vrouwen. Wilko Brouwers — componist, koordirigent en docent met heel
veel ervaring op gebied van het gregoriaans - zal u wegwijs maken in de gregoriaanse traditie.
Het notenschrift, het Latijn, de genres, iets van de geschiedenis, etc. Het is een eerste
kennismaking en alles blijft heel laagdrempelig. We gaan vanzelfsprekend ook zingen. We
beperken ons tot eenvoudige gezangen zodat u een beetje kunt proeven hoe het is om zelf het
gregoriaans te zingen. En indien het daarna smaakt naar meer, zijn vrouwen van harte welkom
om een maand lang gratis en vrijblijvend mee te repeteren en zingen met de Utrechtse
Vrouwenschola. Of kom een kijkje nemen bij de Gregoriaanse Kring Utrecht die open staat voor
mannen en vrouwen.

Caritas en katholiek sociaal denken (Hermen van Dorp, Huis van de Dominicus)

In Utrecht houden zich, vanuit het katholieke geloof, vele vrijwilligers en organisaties zich bezig
middels caritas en diaconale initiatieven met noden van mensen in kwetsbare situaties. Veel
werk van de caritas laat zich inspireren door het katholiek sociaal denken waarbij iedereen
verantwoordelijkheid heeft een goed leven voor allen. Een bron van denken en handelen dat
ieder mens waardevol is en waarbij goed doen voor medemens en samenleving van belang is.
Het werk van de caritas heeft zodoende te maken met twee werelden: die van de kerk en van
de maatschappelijke vraagstukken in de samenleving. Hiermee weet caritas twee werelden op
zodanige wijze te verbinden dat er synergie ontstaat. Een belangrijk pleitbezorger van dit
katholiek sociaal denken is paus Franciscus, die oproept om werk te maken van solidariteit en
de barmhartigheid. In de workshop gaan we in op het katholiek sociaal denken en hoe dit een
inspiratiebron kan zijn voor het werk van caritas.

Kosters voor een groene kerk

Onze kerkgang heeft invloed op het klimaat. Koster en het parochiebestuur werken sinds april
aan duurzaam inkopen en energiebesparing in onze kerkgebouwen. Tijdens de workshop kijken
we hierop terug. Wat is gelukt? Waar kan nog een tandje bijgezet worden? We willen duurzame
keuzes maken als kerk. Hoe doen we dit nu concreet in kleine dingen. Zoals in de inkoop koekjes
en het lager zetten van de verwarming. Samen zorgen we voor de groene en duurzame kerk van
de toekomst.



4. Afsluiting
In de ontmoetingsruimte is gelegenheid voor ontmoeting. Het biedt de mogelijk om met elkaar in
gesprek te gaan over deze dag of andere zaken die u belangrijk vindt. Natuurlijk is er nog gelegenheid
pastoraal medewerker Gérard Martens persoonlijk te spreken.

5. Voedselbank
Tijdens deze dag is er gelegenheid voor het inzamelen van voedsel voor de voedselbank.
De verantwoordelijke voor de inzameling van voedsel dragen er zorg voor dat deze bij de
voedselbanken komen. Wie een (wijk) voedselbank mee wil laten delen dient mee te doen in een
verdelingsgroep op 12 november 2023. U kunt zich hiervoor opgeven middels email:
secretariaat@katholiekutrecht.nl. Hier kunt ook terecht voor eventuele vragen. De producten die u
kunt meenemen vindt u hieronder.

Middelen die zeer welkom zijn (Deze producten kunnen we altijd gebruiken):
» Pasta, rijst, couscous, aardappelpuree

» Pastasauzen, soep

» Ontbijtgranen, broodbeleg (jam, pindakaas)

» Vlees en visin blik

» Groente en fruitin blik

» Zonnebloem- of olijfolie

» Houdbare melk

6. Handen en voetjes Martinusdag
Voor deze dag zijn er handen en voetjes nodig voor de opbouw, de dag zelf en de afbouw. De
werkzaamheden zullen worden verdeeld over de zaterdag 11, zondag 12 en maandag 13 november
2023. De werkzaamheden omvatten het inrichten en aankleden van de kerk-workshopruimtes en de
ontmoetingszaal. Het maken van de soep, broodjes en de verzorging op de dag zelf. Wanneer u
bereid bent om op een of meerdere dagen ondersteuning te verlenen kunt zich opgeven bij Jos
Sangers. Ook voor eventuele vragen kunt u bij hem terecht. E-mail: fam.sangers@planet.nl en
telefonisch: 030 272 45 44 of 06 554 829 09.

Wanneer er naar aanleiding van deze informatie nog aanvullingen en/of vragen zijn verneem ik dat
graagvan u.

Met vriendelijke groet,
Hans Stahl
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