
Nieuwsbrief St. Augustinuskerk mei 2023  

 

Vragen? augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 
 

Update restauratie: Vertraging  

Helaas wordt de oplevering van de St. Augustinuskerk wederom uitgesteld. 

De nieuwe verwachting is dat de oplevering in week 43 (oktober) zal plaatsvinden. 

Dit heeft te maken met de verzakking van het priesterkoor, parket leggen en de banken 

welke zowel door schimmel zijn aangetast als beschadigingen hebben opgelopen bij het 

verwijderen van de banken uit de kerk (destijds). Dit betekent dat de banken hersteld 

moeten worden en dit geeft ook extra vertraging. 

We zijn er nog niet, maar we komen er wel.  
Een gemeenschap onderweg door Martijn Schrama 

Nu de Kerk Pinksteren nadert en de helft van het liturgisch jaar bijna voorbij is, wil ik 

stilstaan bij de te openen Sint Augustinuskerk in Utrechts binnenstad. Binnen niet al te lange 

tijd zullen van dit kerkgebouw, onder het zachte geweld van de Pinkstergeest en de noeste 

arbeid van de bouwvakkers, de deuren weer opengaan om, na ruim zes jaren van sluiting, 

het kerkvolk gastvrij te verwelkomen.  

 Vanwege gevaar van vallende plafondbrokken werd de Augustinus in september 

2016 van de ene op de andere dag gesloten. Terwijl de buiten-restauratie maar net was 

voltooid, bleek de binnenkant van de kerk te smeken om herstel. Voordat de restauratie van 

het interieur definitief kon worden aangepakt, waren we al enige jaren verder: de 

meningvorming over en de voorbereiding op het project namen de nodige tijd in beslag. Dat 

alles toch kon doorgaan beleef ik als een wonder, misschien wel mede te danken aan de 

Deur van Genade in het Heilig Jaar van Barmhartigheid.  

 Het werk is nu ver gevorderd dat de aannemer de tijd van de oplevering durft te 

noemen. Intussen probeert de gemeenschap rond de Augustinuskerk voor elkaar zichtbaar 

te blijven op gebieden en locaties die zich buiten kerkgebouw en belendende 

ontmoetingsruimten bevinden. Want tot nu toe is de werkplek verboden gebied voor 

bezoekers. De kerkgemeenschap dient haar ballingschap nog een korte tijd uit te houden. 

 Een aantal jaren hebben de zusters augustinessen ons gastvrijheid verleend door 

voor de dagelijkse eucharistieviering van 2.30 uur hun kapel ter beschikking te stellen. Ook 

de zaterdagse viering om 12.00 uur werd er druk bezocht. Helaas maakte de covid-epidemie 

aan die gunstige situatie een einde. Sindsdien genieten we op zaterdag eucharistische 

gastvrijheid in de Aloysiuskerk. In verband met de continuïteit van het wekelijkse ritme, en 

vanwege de zekerheid dat wij elkaar daar kunnen ontmoeten, zijn wij de Aloysius als 

gastkerk grote dank verschuldigd. Dat we tijdens de liturgie, behalve de cantores en 

lectoren, ook regelmatig Cantemus Domino mogen horen, is een opsteker. Samen met het 

koor zingen we Gods lof, terwijl Paul van der Woude ons vreugdegezang met opgetogen 

orgelklanken begeleidt. Hulde bovendien aan de kosters.  

 Een aantal gelovigen moesten in deze zes jaar hun heil elders vinden door van de 

nood een deugd te maken. Moge de hunkering naar de hen zo vertrouwde Augustinuskerk 

er alleen maar door wordt versterkt. Achter de schermen is de locatieraad van de Augustinus 
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druk bezig met voorbereidingen, niet alleen voor de feestelijke inzegening 

van het kerkgebouw, maar ook voor de herstart van nevenliturgische 

activiteiten zoals ruime aandacht voor de caritas, dus voor mensen met een 

kleine beurs die, aanzittend aan de voor hen gedekte (augus)Tinustafel, ter plaatse 

regelmatig een voedzame maaltijd krijgen aangeboden. In de toekomst zal dáárover én over 

de opening van de kerk meer worden bekend gemaakt. 

 

Mariamaand  
Muzikaal Marialof, aanbidding met meditatieve zang. We aanbidden samen met u Jezus en 
eren Maria met de uitstelling van het H.Sacrament, evangelie-lezing en het bidden van de 
rozenkrans. Priester Koos Smits leidt de aanbidding die wordt omlijst door passende 
liederen, verzorgd door het muzikaal duo Magnificat.  
Elke dinsdag in mei om 19.00 in de kapel van de Rafaekerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht 
 

Pro Deo 20 mei 2023 
Op 9 januari 1522 werd de Utrechtenaar Adriaan Floriszoon Boeyens tot paus gekozen. Dit 
had niemand verwacht. Ook Adriaan Boeyens - die zich op dat moment in de Spanje bevond 
- niet. In Rome schreef de dichter Pietro Aretino (1492-1556) Canaille, lelijk gespuis,  
Kiest een paus en weet niet wat het doet, Een Vlaming, nooit gezien en anoniem.  
Zoals wellicht bekend duurde het pausschap van Adrianus VI maar kort. Al op 14 september 
1523 sterft hij. Wie was deze ongelukkige paus uit de Lage Landen? Wat wilde hij bereiken? 
Wat weten we van zijn karakter en zijn levenswandel?  
 

 
 
Wat was zijn relatie met Erasmus? Hoe keek hij naar Luther? Hoe zag de politieke landkaart 
er in deze periode uit? Arnoud Heerings probeert de belangrijkste feiten op een rij te zetten 
en neemt u mee op een overzichtelijke tocht langs de belangrijkste stadia van Adriaans 
leven. De lezing wordt afgewisseld door een vocaal kwartet rond Samuel Reid Navarro. Het 
kwartet zingt prachtige vocale polyfonie uit (ongeveer) de tijd van paus Adrianus VI.  
Op het programma staan o.a. Jacobus Clemens non Papa, Hans Leo Hassler en Franceso 
Guerrero. Vanzelfsprekend zal ook de gregoriaanse antifoon Tu es Petrus worden gezongen.  
Zaterdag 20 mei Antoniuskapel van de Aloysiuskerk  13.30 tot 14.30 
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Pro Deo 17 juni 

En ook op 17 juni zal er wederom een Pro Deo bijeenkomst plaats vinden. We 

zijn blij dat we Hans Alderliesten, auteur van meerdere boeken over Augustinus, voor de 

tweede keer in ons midden hebben. Dit keer is zijn thema: Heb lief en doe wat je wilt, 

Augustinus als psycholoog. In de zomer zal een boek van zijn hand over dit thema 

verschijnen, waarvan het voorwoord aldus begint: “Nog nooit waren we zó welvarend, tot 

zoveel in staat en zo ambitieus, toch zijn we maar nauwelijks gelukkig. In een tijd waarin je 

voor jezelf moet opkomen en zelf iets van het leven moet maken, verlangen velen naar 

verbinding. Eenzaamheid, stress, verdriet: als we eerlijk zijn kampen we er allemaal mee. 

Hoe kunnen we weer méér in verbinding met onszelf, de ander en de wereld om ons heen 

raken? Hoe kan ik pijn overwinnen en geluk hervinden? Ik wil graag lang en gelukkig leven… 

Nieuwe vragen, oude antwoorden. En nieuwe antwoorden op oude vragen. Hans zet 

bisschop-filosoof Augustinus, die we met enige lenigheid in een psychologenpraktijk kunnen 

plaatsen, in de schijnwerper als zielzorger. 

Een klein gregoriaans koor zorgt voor een passende muzikale omlijsting  

Zaterdag 17 juni Antoniuskapel van de Aloysiuskerk  13.30 tot 15.00 

Via onderstaande link zien we Hans op de bank bij Jan van den Bosch, in een gesprek 

waarvan wij erg onder de indruk waren. 

https://youtu.be/5C_kwBaFBt0 

 

Martinus-app 

Wellicht hebben jullie al het één en ander gehoord over de nieuwe Martinus app! Hieronder 
vindt u een uitgebreide beschrijving om u te informeren en te helpen. Natuurlijk hopen wij u 
ook zo enthousiast te maken over de Martinusapp en een profiel aan te maken. 
De Martinus app kan gratis gedownload worden van de Apple Store en Google Playstore. De 
app werkt zowel op de mobiele telefoon als op de tablet. 
 
De app is een besloten groep van onze parochie, voor vrijwilligers en parochianen. De 
beheerders van deze app zijn vrijwilligers van de Martinus parochie en geven toegang tot elk 
individueel lid. Indien zij het nieuwe lid niet herkennen, zal altijd telefonisch of per email 
contact opgenomen worden met de geïnteresseerden. De app is ontwikkeld door Donkey 
Mobile, met eigenaar Henrik Wienen, een gemeentelid van de Jacobikerk. Hij is met een 
groep techneuten een aantal jaar geleden gestart met ontwikkeling van de app. Meer dan 
300 kerken hebben inmiddels een eigen platvorm zoals nu ook de Martinus app. 
 
Waarom een app?  
Als Martinus gemeenschap kunnen we met deze app makkelijker in contact komen en 
activiteiten organiseren.  Deze app is zeker niet alleen bedoeld voor de “jongelui”, maar juist 
voor alle leeftijden. Het is juist een extra handvat om elkaar makkelijker te bereiken. Stel een 
vraag of maak een suggestie en krijg reacties van een medeparochiaan.  
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Uw profiel 
In de App Store of Google Play Store zoekt u naar Martinus, met het rode icoon. 
 
Na het downloaden van de app, maakt u een profiel aan en vraagt u toegang. Door één van 
de “beheerders” van onze parochie wordt u toegang verleend. Na toegang kunt u uw profiel 
instellen met foto, contactgegevens en eventuele functie binnen de kerk (voorbeeld: 
“Bloemengroep Augustinus of Koster Augustinus, etc.). Zo bent u makkelijk te herkennen en 
te vinden.  
 
Vandaar kunt u de app ontdekken, maar dus ook proactief groepen aanmaken en leden 
uitnodigen. Bij “ontdek” vindt u alle groepen die tot op heden zijn aangemaakt binnen de 
parochie.  
 
Augustinuskerk 
Wij hebben de groep Sint Augustinuskerk aangemaakt, als u hier lid van bent, wordt u 
geïnformeerd over activiteiten zoals Pro Deo, de aanstaande heropening, maar ook oproep 
voor verhuizers en grote schoonmaak van de kerk!  
 
Groepen 
U kunt een eigen groep aanmaken met bijvoorbeeld vrijwilligers waarmee u samenwerkt. Zo 
kunnen jullie makkelijker met elkaar in contact komen, maar ook een oproep doen, 
activiteiten organiseren. Voorbeelden zijn Bijbelkring, zanggroep, kosters, lectoren, 
boekenclub, marktplaats. Waar u en uw medeparochiaan behoefte aan hebben.  
U kunt van verschillende groepen lid worden en alle mededelingen worden bij “mijn 
parochie” verzameld. Ook kunnen er koppelingen gemaakt worden met 
verdiepingsonderwerpen zoals “vers van de dag”, of theologie podcast, etc. Voor meer 
informatie kunt u de website van http://donkeymobile.app bekijken. 
 

Collecte 
De Martinus app is gekoppeld met het rekeningnummer van de Martinus parochie met ANBI 
registratie: NL47RABO0123246342. U kunt bijvoorbeeld een saldo in de app ophogen, zodat 
maar eenmalig transactiekosten van 0,24ct betaald wordt. Dit saldo blijft in de app 
beschikbaar en daarvan kan gedoneerd worden aan de Martinus parochie of een andere 
actie. 
 
Agenda 
De vieringen van de Martinusparochie staan ook in de agenda van de app, net als activiteiten 
in de parochie.  
 
Vragen 
Voor vragen kunt u terecht in de app, maar ook mailen 
naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of vraag een medeparochiaan naar de app. 
 

 

http://donkeymobile.app/

